De macht van zachte krachten.

We sluiten een zomer af, die gekenmerkt werd door een
opeenvolging van crises.

Covid crisis, stikstofcrisis, crisis in de opvang van
asielzoekers... en dit is nog niet alles.

En mede door de oorlog in Oekraine verandert de geopoliticke
werkelijkheid razendsnel.

De vraag is: hoe kijken wij tegen deze crises en alles wat
daarmee duidelijk wordt, aan? Wat hebben deze tijden ons te
zeggen, welke les kunnen of moeten we leren?

Urgente vragen waar Kathleen Ferrier in haar lezing op zal
reflecteren. Dat doet ze vanuit het perspectief van UNESCO,
maar ook vanuit haar eigen ervaring als vrouw van
Surinaamse afkomst, die, behalve in Nederland, gewoond en
gewerkt heeft in Chili, Brazili€é en in Hongkong.



