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Openingstekst: 1 Koningen 19: 1-8  
Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 
Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze 
willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte om 
zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één 
dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en 
zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 
Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Sta op en 
eet wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en 
een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de 
engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de 
reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt voor dit 
voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van 
God.  
 
Lezing: de Emmaüsgangers Lucas 24: 13-35 (NBV)  
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.  
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar 
hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te 
praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 
‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een 
machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en 
leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij 
degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen 
vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen 
aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het 
graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei 
hij tegen hen: ’Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in 
alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 
binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en 
hij begon bij Mozes en de Profeten. 
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze 
drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond 
en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel 
aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen 
geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 
Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf 
en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij 
is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij 
zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.  
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Overweging 
Lieve mensen, Ekklesia-gemeenschap, collega’s, gasten van ver en dichtbij, familie,  
Elke zondag zijn wij hier om te luisteren naar oude woorden, uit een Joods boek, dat een boek voor 
de hele wereld geworden is. We lezen verhalen van geloof. Over mensen die zoeken, onderweg 
zijn, die twijfel en angst kennen. Die ook vinden, dankbaar zijn. Het zijn verhalen die we mogen 
leggen naast ons leven. Verhalen, die in de kern spreken van bevrijding en toekomst. De twee 
verhalen die wij zojuist hebben gehoord hebben mij geraakt, op verschillende momenten in mijn 
leven, en op verschillende manieren. Twee elementen uit beide teksten wil ik aandacht geven: het 
in beweging zijn, op weg. En het samen zijn, de gemeenschap.  
 
De tekst over Elia was de tekst waarover ik werd gevraagd te preken door de classis Harderwijk van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland, in het voorjaar van 1987, als onderdeel van het eerste 
examen om toegelaten te worden tot het predikantschap. Ik weet nog hoe teleurgesteld ik was. De 
keuze was 1 Koningen 19: 1-8. Geweld, een depressieve profeet, een engel, en een voetmars door 
de woestijn. Niet aantrekkelijk voor iemand die net begint te preken. Veel liever had ik het vervolg 
gehad, de geweldige tekst waarin God zich kennen laat “in het gefluister van een zachte bries”.  
Moedeloosheid, een engel, een aansporing om te eten en te drinken. En een richting: naar de 
Horeb.  
 
Na een lang leven van omzwervingen zie ik op die tekstkeuze terug als wijsheid van de commissie. 
Als je jong bent, is het moeilijk om jezelf in te perken. Je moet leren je op het belangrijkste te 
richten. Dat doe je door te luisteren. “Je moet luisteren!”, zeiden wij en onze gepromoveerde 
Kameroense collega-docenten tegen de eerstejaars. Luister en leer. Daarom voel ik mij gelukkig hier 
in de Ekklesia niet alleen te spreken, maar ook ten luisteren en te leren. Vaak en veel over het 
Eerste Boek van het Verbond, het Oude Testament. Dat is niet alleen uit respect voor de Joodse 
wortels van ons geloof. Zonder het Eerste Testament kunnen we het leven van Jezus niet begrijpen. 
De boodschap van bevrijding gaat door. De blijde boodschap wordt ook aangereikt aan de volken 
buiten Israël. Dit samen-lezen doet ook voor ons het licht telkens weer opgaan. Zodat we ons 
kunnen aansluiten bij Kleopas en de reisgenote: “Brandde ons hart niet, toen hij ons onderweg met 
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?”.  
 
Maar eerst terug naar Elia. Naar de beweging en naar de gemeenschap. Elia heeft alle moed 
verloren, en ziet al zijn werk als mislukt. De gemeenschap is gebroken na het geweld op de 
Karmelberg. Geweld heeft niet geholpen. Hij weet het niet meer. Ook wij kunnen sprakeloos 
worden in het gezicht van geweld: onschuldige burgers die vermoord worden, of die bijkomende 
schade zijn bij een militair conflict. We schrokken gisteren van het geweld in Israël-Palestina, we 
leven bijna de hele tijd met de doorgaande melding van onschuldige slachtoffers in Oekraïne en 
andere plaatsen. Er vallen ook slachtoffers die vergeten worden. Ons raakt heel sterk het lot van de 
Armeniërs, verdreven van hun geboortegrond in Nagorno-Karabach, en de situatie van de 
achtergebleven christenen in Syrië. We horen verhalen die moedeloos kunnen maken.   
 
Elia wordt op de been geholpen. Hij krijgt weer moed, voedsel, en richting.  Aan het einde van onze 
tekst is Elia is ‘weer bij af’, bij de Horeb, de berg van het verbond. Op dezelfde manier hoop ik met 
u hier te luisteren naar de oude woorden, de bronnen van ons geloof. In de hoop op richting, op 
bemoediging, op goede woorden die warm maken en hoop geven. De Emmaüsgangers vinden 
nieuwe moed door te horen. Maar pas als ze aan tafel gaan, waar de vreemdeling welkom is, pas bij 
het breken van het brood gebeurt het, dat Kleopas en de ander hem herkennen. Zulke goede 
woorden kunnen ons door de moedeloosheid heen helpen.  
 
Al ruim 20 jaar ben ik onderweg met zo’n voorbeeld van ‘Goede Woorden’, de Hernhutter 
Dagteksten, bedacht door Graaf Zinzendorf. in het Duits ‘Losungen’ genoemd. Deze teksten  
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worden voor elke dag, elke maand, elk jaar, uitgeloot en opgeschreven. In Duitsland en Zwitserland 
worden ze veel gelezen, als dagelijkse kleine spirituele oefening, maar ook wel aan het begin van 
vergaderingen. Met u delen wil ik de maandtekst van Oktober. 
 
Naast het profetische Woord is er in de Ekklesia het wekelijkse avondmaal, waarbij iedereen 
uitgenodigd is, en niemand verplicht wordt. God zelf nodigt uit, wat kunnen we anders doen dan 
Gods ruimhartige uitnodigingsbeleid over te nemen? En eerlijk gezegd: daar is de Ekklesia nog 
steeds vooruit! In het Oecumenisch Centrum in Geneve kan geen avondmaal gevierd worden, nog 
steeds niet. Naast het profetische woord het symbool van de maaltijd. Elkaar in de ogen zien als 
zuster, als broeder, als medemens, elkaar vrede wensen en zo gemeenschap stichten. Om daarna 
weer in actie te komen, gesterkt voor de weg naar buiten, zoals Elia ook eerst te eten kreeg, 
voordat hij 40 dagen en nachten vooruit kon. Aan tafel herkennen de discipelen Jezus.  
 
Ook de Emmaüsgangers gaan terug naar Jeruzalem. Ook hier ‘terug naar af’. Maar veranderd, 
hoopvol. Het boek Handelingen vertelt hoe de discipelen in de tempel waren. Daar zal ook 
gezongen en gebeden zijn. Ook wij vinden elkaar op deze plaats in een gemeenschap. En ook onze 
gemeenschap kent pijn en breuken. En toch: Wij delen met elkaar dat we mens zijn, met onze 
vreugde en verdriet, met ons zoeken en vinden, in een weg naar binnen, en een weg naar buiten.  
 
En nu kom ik van de gemeenschap terug op de beweging. Er wordt nogal wat bewogen in onze 
teksten. Heen en weer. Hele woestijnen door, en kilometers van Jeruzalem Wat een week om te 
beginnen! Op 1 oktober troffen we ons als Ekklesia in de Regenboog. Daar was een prachtig 
vierkant op de vloer in vier vakken onderverdeeld. Een kwadrant. Aan de kant van het altaar: God – 
aan de overkant: de wereld. Aan de linkerkant van de zaal: wij als Ekklesia-gemeenschap. Aan de 
rechterkant: anderen/bondgenoten. Wij stonden, en wij bewogen. Wij stelden ons op waar we 
staan, en we. Bewogen daarheen, waar we naar toe willen als gemeenschap.  
Maar ook daarna heb ik gemerkt dat de mensen van de Ekklesia er zijn. Je komt ze overal tegen in 
de stad. In de rij bij de hutspot, bij het haring halen. In de herdenkingsdienst op 3 oktober. En de 
mensen van de Ekklesia bewegen. Daarvan kan ik een paar mooie voorbeelden geven: 
 
Op 3 oktober zat ik zo ongeveer op de achterste rij van de Pieterskerk (na trouwens eerst fout naar 
de Hooglandse Kerk te zijn gelopen – ik had gewoon aangenomen dat alles wat belangrijk is 
gewoon daar is….). Daar werd het slotlied aangekondigd, en links van mij ging een rijtje van mensen 
van de Ekklesia staan. Als enigen. De rest van de kerk bleef zitten.  En ze bleven moedig staan, want 
je staat bij het slotlied. Als het tijd om te liggen is, lig je, al staan alle anderen. Als het tijd om te 
staan is, sta je, ook al blijven de meeste mensen zitten.  
 
En toen moest ik aan maandag denken, toen ik om kwart voor twaalf mijn eerste pastorale bezoek 
aflegde op het Stadhuisplein. Het was de eerste maandag van de maand. En dan klinken de sirenes, 
die de achtergrond vormen voor het klimaatalarm. Daar zag ik hoe mensen van de Ekklesia samen 
met anderen gingen liggen tijdens het alarm. Ook terwijl de meeste mensen bleven staan.  
En weer anderen bukken zich samen over studieboeken in de Ekklesia Taalgroep. En weer anderen 
knielen op een bed met bieten, in het Groen(t)e Deler-project. Er wordt wat bewogen! En het heeft 
richting!  
 
Zo, samen onderweg en in beweging te zijn, op weg naar de bron. En dan samen op weg naar 
buiten. Ik zie ernaar uit.    
Amen 
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Slottekst:  
In de afgelopen weken heb ik de rijkdom van de Ekklesia en haar leden leren kennen. Ook heb ik 
iets meegekregen van de pijn en de wonden. Een lid zei: “De Ekklesia is als een vaas, die gebroken 
is”. Daarover nadenkend, kwam de vraag op: hoe gaan we samen met pijn en breuken om? En 
ineens was daar: “Kintsugi”!  
 
Het woord kintsugi (⾦継き) komt van het Japanse kin (goud) en atsugi (verbinding), en betekent 
dus letterlijk ‘gouden verbinding’. In de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen van breuk en 
reparatie bij aan de schoonheid van een voorwerp.  
 
De techniek is een boeddhistisch concept die de schoonheid van imperfectie en vergankelijkheid 
benadrukt. De scherven van een gebroken stuk worden met lak weer aan elkaar gelijmd, de gaten 
van ontbrekende stukken worden met urushi-pasta opgevuld. Op die urushi wordt dan een dun 
laagje edelmetaal gestrooid in goud, zilver of platina.  
 
Zo wordt de vaas nog waardevoller dan voordien. De herstelling benadrukt de breuklijnen en dus 
de geschiedenis van het voorwerp, wat het dierbaarder maakt. Kan dit opgaan voor de Ekklesia 
Leiden? Kunnen we samen een herstelde vaas worden, met breuklijnen en al?  
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