
 

 2023-11-05 – Allerzielen/Allerheiligen – Owe Boersma  1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Openingstekst: Prediker 3: 1-8  
1. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  
2. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, 
    een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 
3. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, 
    een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 
4. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 
    een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 
5. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden, 
    een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
6. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, 
    een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 
7. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, 
    een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 
8. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 
    Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.  
 
Lezing: Openbaring 21: 1-7  
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn 
voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ’Gods woonplaats is onder de 
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’- Ik 
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’- Toen zei hij 
tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft 
geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen 
toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
 
Overweging 
Vandaag is het de tijd, om te denken aan de mensen, die ons ontvallen zijn. Mensen, aan wie wij 
terugdenken. Met genegenheid, trots, respect, weemoed, en liefde. Aan de grenzen van het leven 
merk je, hoe belangrijk “goede woorden” zijn. Woorden, die durven uitspreken wat een mens 
meemaakt. De goede en de slechte tijden. Want in het aangezicht van de dood worden wij meestal 
eerst sprakeloos. Prediker kan op zo’n moment een bijzondere zeggingskracht krijgen, heb ik al 
enige malen mogen ervaren. Prediker brengt ons tot stilstaan, tot nadenken. Hij schetst ons de 
rijkdom van het hele menselijke leven in dit gedicht, de vreugde en de pijn. De donkere en de lichte 
zijde. Er is een tijd voor alles.  
 
Deze weken lijken heel erg in het teken van oorlog te staan, van huilen en rouwen. Dat zijn de 
dramatische beelden, die – begonnen op 7 oktober – de wereld overspoelen. De wereld wordt 
overstelpt met beelden en berichten, en al die berichten en beelden zijn zelf weer een deel van het 
gevecht om de publieke opinie. Steeds harder. Steeds emotioneler.  
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Waarvoor is het dan nu tijd? Het is tijd, om net als Prediker, niet meegesleurd te worden in de 
emoties van het moment. Om te zien wat nodig is, op het moment zelf, tegenover de mensen die 
zelf getroffen zijn. Tijd om uit te spreken aan onze Joodse kennissen en vrienden, hoe vreselijk het 
gebeurde van 7 oktober was. Hier was haat, hier was het kwade (das Böse) onder de mensen op 
onvoorstelbare en onverwachte wijze.  Om tegenover hen uit te spreken, hoe ook wij beseffen, dat 
dit een angst voedt van duizenden jaren en de vraag stelt: “Is er onder de zon ook maar één plaats, 
waar wij als Joods volk veilig kunnen zijn?” Die pijn te erkennen, is nodig. Zonder voorbehoud.  
 
Wat daarnaast uitgesproken moet worden, is ook iedereen die het nieuws volgt duidelijk. 
Duizenden onschuldige mensen sterven door het kwaad door enkelen aangericht. Dat kan zo niet 
verder gaan. En voor sommigen is het dus de tijd om de regering onder druk te zetten, om 
verklaringen te doen uitgaan, om stelling te nemen. Dat kan de weg zijn.  
 
Zelf zou ik, in het spoor van de brief van Jan Halin en Japke van Malde van deze week, willen 
oproepen om juist in deze moeilijke tijden contact op te nemen met die mensen, die zowel aan 
Israëlische als aan Palestijnse kant de afgelopen jaren, soms decennia, zich hebben ingespannen 
voor een vreedzaam samenleven, voor een oplossing, voor wederzijds respect en overwinning van 
angst en haat. Deze stemmen hebben het uitzonderlijk moeilijk op dit moment. Maar juist daarom 
hebben ze onze steun nodig. Want – zie Prediker – na de oorlog zal weer moeizaam gewerkt 
moeten worden aan verbinding, zodat als in de tekst van Prediker het laatste woord toch vrede 
moge zijn.  
 
Bij mijn werk in de Wereldraad van Kerken heb ik in het eerste jaar iets heel belangrijks geleerd. 
Het besluit om de Wereldraad op te richten was niet genomen in 1948, het jaar van de officiële 
oprichting. Het was in 1938, dat de kerken besloten tot de oprichting, maar door de 
omstandigheden, oorlogsdreiging en de onmogelijkheid van verdere dialoog, kwam het niet tot de 
oprichtingsvergadering. En zo was er een “Wereldraad van Kerken in Oprichting”, o.l.v. Willem 
Visser ’t Hooft. Pas na de diepe duisternis van de Tweede Wereldoorlog kwam het tot uitvoering. 
Misschien moeten ook wij nu accepteren, dat er pas een oplossing en een perspectief komt na 
grote duisternis.  
 
Dat betekent misschien ook wel, dat wij niet luid moeten spreken, maar moeten zwijgen met de 
rouwenden aan beide zijden. Een stil “Eeuwige, ontferm” het enige zinvolle wat ons blijft. En toch! 
En toch: moed houden om hieraan voorbij te zien. En daarom het beeld van Openbaring 21 naast 
Prediker, als aanvulling. Het beeld van een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin God alle tranen 
van de ogen zal afwissen. Alle tranen. De tranen van wanhoop, van rouw, van onmacht. De tranen 
van verlies, van berouw, van woede. Een heftig beeld. Misschien vinden sommigen van u de 
beelden te heftig.  
 
Sinds 2015 denk ik daar anders over. Bij mijn toenmalige werk had ik veel met Syrische kerken te 
maken, die vreselijk te lijden hadden onder de burgeroorlog. Een student van mijn vrouw en mij uit 
onze Cairo-tijd, Mofied Shamir Karajili, was in die tijd predikant. Eerst in Idlib, toen in Ghassanieh 
en later in Homs, waar de predikant gevlucht was. In Homs was het kerkgebouw verwoest. In de 
kelder vond Koranles plaats, en werden militanten gerekruteerd en onderwezen. Mofied 
bemoedigde de achtergeblevenen, die in het protestantse bejaardentehuis, 300 meter van het 
front, bij elkaar kwamen. En tijdens die donkere dagen, dat elk moment het laatste kon zijn, hielden 
hij en zijn gemeente zich vast aan de woorden van het bijbelboek Openbaring. Die woorden gaven 
kracht en troost in een uitzichtloze situatie. En toch! En toch kon er weer opgebouwd worden. Al-
Qaida trok weg, het kerkgebouw kon weer gebruikt, de school (met vooral moslimkinderen) weer 
geopend.  
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Moge zo dit beeld van het afwissen van al onze tranen, naast de wijsheid van Prediker, om de 
goede tijd te herkennen en te weten wat te doen staat, ons sterken en bemoedigen.  
 
Moge het zo zijn.   
 
Slottekst 
Langzaam zie ik hen gaan  
die ik nog bij mij had, 
de bocht om van het pad. 
Wat gouddoorschenen stof,  
dan wordt het in de hof 
nog stiller dan voorheen.  
De liefsten. - Eén voor één.  
 
Ida Gerhardt 
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