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|eiden Thema: Psalm 73

Openingstekst:
Nu kijken we nog in een spiegel in raadselen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.
(1 Kor 13:12)

Lezing:
Psalm 73

Overweging:

Hoe moet je afscheid nemen van het oude jaar, nu er nog zoveel geweld is, waaraan geen einde
komt? Diep treurig. Ik wilde eigenlijk over wijsheid spreken, maar wijsheid vind ik niet in het conflict
van Hamas en Israél. Alleen maar wraak. De bombardementen zorgen alleen maar voor nieuwe
aanhangers van geweld in de toekomst. Kinderen die later weer wraak willen nemen voor wat hun
familie is aangedaan. Wraak vermenigvuldigt zich. Met wraak probeer je je eigen gelijk te bevestigen,
maar je schept daarmee geen nieuwe toekomst. Daarom geloof ik niet meer in een twee staten
oplossing. Maak er één land van met gelijke rechten voor iedereen, multireligieus en multicultureel.

Wat is hier wijsheid? Ik weet het niet. In de traditie van de kerk is er vaak gedacht, dat er een rode
draad loopt door de geschiedenis, een rode draad die dwars door alle teleurstelling heenloopt naar
een hoopvolle toekomst. Maar is die rode draad er wel? Kan je die aanwijzen? In de politiek worden
we toch telkens weer teleurgesteld? De stompzinnige en wrede oorlog van Rusland in Ukraine. De
rampzalige strijd tussen Hamas en Israél. De eindeloze strijd in Jemen en Soedan. De opkomst van
steeds meer nationalistische politieke bewegingen, ook in Nederland. Hebben we nog steeds niet
geleerd hoe gevaarlijk nationalisme is, hoe sektarisch nationalisme is? (Moet elke generatie opnieuw
leren hoe fataal die droom van een eigen nationale staat is?). Zowel je persoonlijk leven als de
politiek zit altijd weer vol dubbelzinnigheid en vol ups en downs. Hoe moet je zoiets beoordelen? En
wat betreft de politiek: kunnen regeringen ooit wijzer worden? Kunnen volkeren ooit wijzer worden?
Kunnen we zelf ooit wijzer worden?

De dichter van psalm 73 worstelt op zijn manier met de raadsels van het leven. Hij gelooft dat God
goed is voor wie rechtvaardig is en zuiver van hart. Maar tegelijk ziet hij het tegendeel. Zijn grootste
vraag is: “Waarom gaat het de dwazen en zij die kwaad doen goed?” Zij zijn onbezorgd en trots en
doen maar, en het gaat hen nog goed ook. Maar de dichter zelf wordt gepijnigd door twijfels en
geplaagd door afgunst. Kon hij maar zo gemakkelijk leven. Als de psalmdichter terugdenkt aan alles
wat hij heeft meegemaakt, dan voelt hij de verleiding in hem opkomen:
- Waarom zou je je aftobben om eerlijk te leven en je hart zuiver te houden? Wat schiet je
er mee op?
- Waarom zou je je aftobben voor gerechtigheid en vrede? Wat baat het?
- Waarom zou je niet leven alsof God niet bestaat en er geen regels zijn om je aan te
houden? Dat is toch veel gemakkelijker?
- Waarom al die moeite? Het is toch veel plezieriger om je eigen leventje te leiden, zonder
je te verdiepen in de problemen die er zijn?
Maar de psalmdichter voelt wel: dit kan niet kloppen, het is dwaas om zo te redeneren. Bijna waren
zijn voeten uitgegleden. En waarom? Omdat hij jaloers was op de voorspoed van anderen. Omdat hij
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jaloers was op het gemak waarmee anderen alleen aan zichzelf denken. Jaloers... hoe dwaas en dom!
“Leer ons z6 onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen!”, staat in psalm 90, vaak aangehaald
op Oudejaarsavond. Een wijs hart. Met afgunst word je nooit wijs. Met hardvochtigheid word je nooit
wijs. Schijn bedriegt. Achter veel rijkdom en voorspoed schuilt een grote leegte. Liever gelukkig in
een stal dan ongelukkig in een paleis.

Hoe kwam de psalmdichter tot zijn bezinning? Er staat in de tekst: “/k tobde erover om dit te
begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging”. Je innerlijke rust,
je diepste geluk, vind je niet door jaloers te zijn op wat anderen doen en hebben. Wijsheid vind je
niet door steeds naar anderen te kijken en jezelf daaraan af te meten. Vertrouw op je eigen
levensweg. Daarin houdt God je hand vast. Na al zijn klachten eindigt psalm 73 dan ook met een diep
vertrouwen op God. Dan lezen we in vs.21-24 “Zolang ik verbitterd was en gekwetst vanbinnen, dom
en dwaas, was ik als een redeloos dier. Maar nu weet ik U altijd bij mij, U houdt mijn hand vast en
leidt mij. Dan neemt u mij weg, met waardigheid bekleed”.

Ik weet niet of dit een taal is, die wij vandaag nog zomaar kunnen overnemen. Maar de essentie is,
dat je je leven kunt aanvaarden zoals het is, in alle goedheid en rechtvaardigheid, maar ook met alle
raadsels die hierbij horen. Het geloof in God valt op door haar raadsels. Het geloof valt op door wat
ze niet weet en niet zomaar begrijpen kan. Het leven zonder geloof is soms griezelig gauw klaar met
allerlei antwoorden en oplossingen. Psalm 73 kenmerkt zich door het accepteren van de raadsels van
het leven, zoals ook Paulus schreef: “Nu zien wij nog door een spiegel in raadsels, maar straks zullen
wij zien van aangezicht tot aangezicht”. Raadsels horen bij het leven. Raadsels horen ook bij het
geloof. Wie meent op alle vragen een antwoord te kunnen geven vanuit het geloof, heeft er eigenlijk
weinig van begrepen. Daarom kenmerkt wijsheid zich in mijn ogen door het aanvaarden van wat je
niet weet en niet kan begrijpen.

Natuurlijk is het wel nuttig om te kijken naar allerlei oorzaken van het kwaad in de wereld, de
oorzaken van religieus of politiek fanatisme en de oorzaken van de neiging om anderen uit te sluiten
of de oorzaken van allerlei ziekten en armoede en geweld of de oorzaken van allerlei rampen of —
heel dichtbij — de oorzaak waarom je niet goed in je vel zit. Het is belangrijk en zinvol om daar wat
aan te doen. Maar uiteindelijk blijft er iets ongrijpbaars in de natuur van de aarde en in de
levenshouding van ieder mens. Er blijft ook iets ongrijpbaars in jezelf (want je kent jezelf altijd maar
ten dele).

In psalm 73 is de omslag van jaloersheid naar aanvaarding van zijn leven het moment waarop de
dichter de tempel binnenging. Voor hem was God vinden uiteindelijk belangrijker dan antwoorden
vinden op al zijn vragen. In moderner taalgebruik: de Bron vinden waaruit je leven kan is belangrijker
dan allerlei antwoorden vinden op de vragen die je kunnen kwellen.

Mag dit de wijsheid zijn waarmee we van het oude jaar overgaan naar het nieuwe jaar. En zo
vasthouden aan wat goed en rechtvaardig is, wat er ook gebeurt aan stompzinnigheid en ellende.
Amen.

Slottekst
Leer ons z6 onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen!
(Psalm 90:12)
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