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Thema: de kleine profeet Zefanja

Openingstekst: uit chassidische bronnen

In de tijd dat rabbi Menachem Mende van Witebsk in het land Israél woonde, gebeurde het dat er
vanaf de Olijfberg de sjofar geblazen werd. In het opgewonden volk verspreidde zich de mare dat
dit de komst van de Messias aankondigde. Toen het bericht Rabbi Menachem bereikte, opende hij
het raam, keek naar de wereld, en zei: “Ik zie nog geen gerechtigheid in de wereld’, hij sloot het
raam en ging verder met zijn werk.

Lezing: uit het boek Sefanja, in een bewerking van Nico ter Linden

Kom tot bezinning, jullie schaamteloos volk, en doe het nu, want zoals het kaf verwaait in de wind,
zo snel vliedt de tijd. Kom tot inkeer voordat de maat van God vol is. Zoek de Eeuwige, gij
ootmoedigen van het land, zoek waarachtigheid. Verbeid de dag van de Eeuwige, misschien dat
jullie bij hem geborgen zullen zijn ten dage van zijn gramschap. Wee over Jeruzalem dat niet naar
Gods stem wil horen, geen tucht aanvaardt en van geen gebod wil weten. Jeruzalems vorsten zijn
brullende leeuwen, haar rechters hongerige wolven, wier praktijken het daglicht niet kunnen
verdragen: Haar profeten zijn praatjesmakers, van de rechte prediking maken zij een leugen, de
priesters binnen haar poorten ontheiligen alles wat heilig is, zij schenden de Thora. Kinderen
Israéls, leef toch in de vreze des Heren, met ontzag voor Gods woord. Zo spreekt de Eeuwige: mijn
brandende toorn zal over de wereld gaan.

Maar daarna zal ik aan de volkeren gelouterde lippen geven, een nieuwe taal, waarmee zij de
Eeuwige, de God van Israél zullen aanroepen en eendrachtig dienen. En zoals eertijds de kinderen
Israéls van over de stromen van Egypte tezamen kwamen op de berg Sinai, zo zullen zij nu uit de
verstrooiing weer bijeenkomen op de berg van de Eeuwige die Sion heet. De hoogmoedigen zal hij
daar ten val brengen, een kleine rest zal bij de Eeuwige geborgen zijn. Een nederig en ootmoedig
volk zal het zijn, dat slechts bij God zijn toevlucht zoekt. De geborgenen bij de Eeuwige, zij doen
geen onrecht, zij vertellen geen leugens, in hun mond wordt geen bedrog gevonden.

Verheug u, gij dochter Sion, en jonkvrouw Jeruzalem juich. De Eeuwige heeft jullie vonnis
vernietigd, je vijanden verjaagd. De Eeuwige is koning in jullie midden, niemand hoeft meer enig
kwaad te duchten, de Eeuwige jullie God is een held die bevrijdt. Hij verblijdt zich over jullie, hij
gaat op in zijn liefde, noodt jullie ten dans. Zo spreekt de Eeuwige: lk zal je naam groot

maken in de wereld van de volkeren, lof zal op ieders lippen zijn.

Overweging

Advent is een tijd van verwachting, we leven toe naar het feest van het licht. Licht dat schijnt in de
doodsnacht die ons regeert, waaruit een vloed van tranen opstijgt, en het bloed van de aarde roept
naar de Eeuwige: scheur toch de wolken weg, en kom in ons midden. Opdat oorlog ruimte maakt
voor vrede, dat strijders hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.
Een tijd waarin geen volk meer het zwaard zal trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog
wapens leren hanteren.

Dat is de alles omspannende droom van profeten in de joodse bijbel, voor ons het Oude Testament,
over een wereld waarin de dood niet het laatste woord heeft, waarin wraak vervangen wordt door
dialoog, waarin uitsluiten plaats maakt voor een inclusieve samenleving. De joodse droom over een
messiaanse tijd van vrede.
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De theoloog Marcus van Loopik promoveerde op het messianisme in de joodse traditie. Zijn stelling
is — misschien verrassend - dat de figuur van Messias weliswaar een belangrijke rol speelt, maar
niet centraal staat in de joodse traditie.

Het woord Masjiach betekent ‘gezalfde’, en duidt meer op een functie dan op een specifiek
persoon. In het Oude Testament kan een masjiach een priester zijn, zoals Adron, een profeet, zoals
Elisa, een koning, zoals David en Saul, maar ook de Perzische koning Cyrus krijgt die titel masjiach.
Zij zijn gezalfd, toegewijd aan God, met een bijzondere taak, en soms bovennatuurlijke gaven.
Maar: die gezalfde was en bleef altijd een mens onder mensen, dat is een wezenlijk aspect in het
jodendom.

Geworteld in het verlangen naar eenheid, bevrijding uit de gespletenheid van het bestaan. Zolang
mensen verdeeld zijn, niet één van geest, is er scheiding tussen God en mens en tussen mensen
onderling. We verlangen — zeker nu - naar een wereld van eenheid en vrede.

Wanneer is het zover en breekt die tijd aan?

De één zegt: op het moment dat de Messias op aarde komt, de redder, onze verlosser, iemand die
namens God spreekt. Dan breekt het koninkrijk van God aan, eten we vlees van monsters, zorgt
koning David voor muziek, houdt Salomo een tafelrede en zal Mirjam voor ons dansen. Op de dag
dat de Messias komt, zal het één groot feest

De ander zegt: nee, zo zal het niet gaan, want het is een proces, het is onze eigen
verantwoordelijkheid om die wereld van gerechtigheid te realiseren. Het koninkrijk van God breekt
niet aan door een ingrijpen van boven, nee, we zullen zelf die wereld van vrede moeten maken.
Pas dan komt er ruimte voor de Messias om tussen ons te wonen, een plek waar hij wonen kan.
Vandaar dat de rabbijn niet mee ging met de menigte om de Messias te verwelkomen: hij zag nog
geen gerechtigheid in de wereld.

Voor veel christenen is het glashelder: Jezus van Nazareth was de lang verwachte joodse Messias.
Anderen, joden, maar ook christenen, betwijfelen dat, omdat de wereld er sinds zijn optreden niet
veel beter van geworden is. We zien — nog steeds — geen gerechtigheid, de woorden van de
profeten zijn nog immer actueel. Sefanja zegt: kom tot inkeer voordat de maat van God vol is.
Luister niet naar praatjesmakers, pas op voor nepnieuws, ga niet mee in de flow van opgewonden
standjes in sociale media. Bijbelse profeten zijn ervan overtuigd dat gehoorzaamheid aan Gods
geboden tot verlossing leidt, als iedereen zich trouw zou houden aan de voorschriften, dan maken
we de wereld klaar voor de komst van de Messias of het aanbreken van het vrederijk. Zolang
mensen zich niet aan de regels houden, zal er chaos heersen, dat roepen we dan over onszelf af.
Dat zien we ook: oorlogen, maatschappelijke onrust over de komst van vluchtelingen, en
klimaatverandering. Politiek geharrewar over wat nu het beste is om te doen — denken vanuit onze
eigen belangen of vanuit een breder perspectief?

Sefanja zegt: kom tot inkeer, wee degenen die niet naar Gods stem willen horen, maar luisteren
naar zelfbenoemde nep-profeten, die ons de verkeerde kant op sturen.

Maar: hoe kunnen we echt van nep onderscheiden, wie of wat is betrouwbaar? In de verkiezingstijd
vlogen de ‘waarheden’ ons om de oren, de één beweerde dit, en de ander dat, en vaak allemaal
even stellig: het zit zus of zo. Het is altijd verleidelijk om een probleem terug te brengen tot een
overzichtelijke kwestie die ogenschijnlijk eenvoudig opgelost kan worden. Gewoon minder
asielzoekers toelaten, of gewoon klimaat maatregelingen afdwingen. Het klinkt eenvoudig, maar
tegengeluiden zijn er ook: dat het veel complexer is, of dat het ingaat tegen grondrechten of
internationale verdragen. Wat is waar of wie heeft gelijk?

Onlangs was ik in de Schouwburg bij filosoof Rob Wijnberg, over zijn boek “Voor ieder wat waars”.
Hij vertelt hoe het begrip waarheid door de eeuwen heen anders werd ervaren. Heel vroeger werd
waarheid ervaren als hoop op verlossing in het hiernamaals. Later, in de moderne tijd, bracht
waarheid hoop op een betere wereld voor het nageslacht, en in de postmoderne tijd bevrijdde
waarheid ons van valse autoriteiten en pretentieuze ideologieén.
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Wat is waar in onze tijd? Wijnberg zegt: een overtuiging van wat waarheid is kan verbinden en
gemeenschapszin oproepen. Een gedeeld vergezicht van hoe het zou kunnen, een belofte die ons
bestaan zin en richting geeft, dat ligt in de lijn van de profeten. Het kan energie geven om iets te
doen aan onrecht of onderdrukking, samen staan voor een betere wereld. Zoals we hier wel horen
bij Actie & Informatie.

Maar waarheid kan ook een destructieve kracht zijn, die ons tegen elkaar opzet en wantrouwend
maakt, we zien en zagen het gebeuren, over klimaatverandering, de pandemie en oorlogen die nu
woeden. Wat is waar?

Wijnberg vraagt zich af of waarheid voor ons meer is dan eigenbelang, het bevredigen van onze
behoeften. Waarheid gaat niet alleen over of iets ‘klopt’, of een ‘feit’ is, over wie ‘gelijk’ heeft. Zijn
stelling is: waarheid is de bril waardoor we naar de wereld kijken. Die bril bepaalt wat zichtbaar is,
of juist niet, wat wij voor mogelijk of juist onmogelijk houden — wat we realistisch noemen of juist
ondenkbaar. Zoals we gemerkt hebben heeft elke politieke partij een andere bril op.

Door welke bril kijkt de profeet Sefanja? Hij ziet een verdeelde wereld, mensen die te veel met
zichzelf en hun eigen waarheid bezig zijn. Sefanja zegt: dat is de verkeerde weg, het moet anders.
Geen leugens vertellen, niemand bedriegen of bedreigen, maar recht doen, zodat geen mens meer
kwaad hoeft te duchten van anderen. Dan zal God aan de zijde van mensen staan, als een koning
die vrede brengt en borgt.

Stel je toch eens voor. Dat Palestijnen en Israéliérs om tafel gaan zitten om naar een definitieve
oplossing te zoeken. Dat Rusland de grenzen van Oekraine respecteert.

Dat de oorlogen in Afrika eindigen in vredig samenleven.

Stel je toch eens voor.

Sefanja leert ons dat we die kant uit moeten denken, de weg van dialoog moeten gaan, in het klein
en in het groot. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Stel je toch eens voor dat
dat het motto wordt van onze nieuwe regering...

Op kleine schaal willen we hier ons steentje bijdragen met steun aan diaconale projecten, in
adventstijd onder de paraplu: “Omzien naar elkaar”, met vandaag aandacht voor een stichting die
zich inspant voor de gezondheid van een kwetsbare groep illegalen in Leiden.

Een kleine, maar niet onbelangrijke poging om alles wat we hebben eerlijker te verdelen, onderdak,
voedsel en toegang tot medische zorg.

Het kan een begin zijn, we dromen ervan: op weg naar een wereld in vrede.

Amen

Slottekst
Slottekst: bij het beeld “Point of view” van beeldend kunstenaar Caspar Berger -
gezien in Anningahof, beeldentuin in Zwolle (2020):

We zien de wereld niet zoals hij is,
we zien de wereld zoals we zijn.
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