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Thema: Zoet is de oorlog voor wie
haar niet kennen

Openingstekst:

Als er nu iets ter wereld is dat men met terughoudendheid moet beschouwen, dat men zelfs totaal
behoort te vermijden, te verfoeien en uit te bannen, dan is dat ongetwijfeld de oorlog. Want er
bestaat voor de mens niets dat zondiger, goddelozer, rampzaliger, verderfelijker, hardnekkiger en
schandelijker is dan oorlog, en de oorlog is zeker een christen onwaardig.

(Uit: “Tegen Oorlog’ (Desiderius Erasmus)

Lezing:

Micha 6: 6-8

Wat kan ik de Heer aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God?

Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers, zou Hij eenjarige stieren aanvaarden?

Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn
zondig leven?’

Eris jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Mattheds 5: 6-9, uit de Bergrede

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Overweging

Zusters en Broeders,

En bijna, bijna werd het afgelopen woensdag oorlog op de appgroep van vrienden. Een vriend
stelde nuchter voor om ‘even’ te inventariseren waarop we allemaal gestemd hadden. En u raadt
het al...passend bij een groep met veel onderwijzers, werd het bijna oorlog. Oorlog op de app-
groep. En ik prijs mij gelukkig dat na een groot aantal berichten de vredestichters hun mond
openden.

Verkiezingen. Een app groep van vrienden. Bijna oorlog.. En misschien heeft u de afgelopen dagen
ook iets meegemaakt in deze richting. De vraag die hieraan raakt is: Hoe ga je om met verschillen in
een spanningsvolle tijd? En ik weet niet hoe het met u is, Maar de laatste tijd raakt het grote aantal
mensen mij dat stelt: het nieuws kijk ik niet meer, of nog maar sporadisch. De krant lees ik niet
meer, want dat maakt mij maar ongelukkig. Het is allemaal verdriet, ongenoegen, miserie en op
zoveel plaatsen oorlog. Uitzichtloos is het, ik word er letterlijk niet goed van...En misschien bent u
hier en heeft u soms dezelfde neiging.

Getroffen door het nieuws uit een wereld die op veel plaatsen in crisis is.

Vandaag staan er echter twee stemmen centraal van mensen die een andere houding aannemen.
Ze houden de crisis niet van zich af...Maar benoemen wat er aan de hand is...

O elkkdleSia 2023-11-26 — Zoet is de oorlog voor wie haar niet kennen — Marijn Vermet 1
eiden



Een van de stemmen is de stem van Desiderius Erasmus In zijn vertaalde boekje ‘Tegen Oorlog’ met
als ondertitel ‘Zoet is de oorlog voor wie haar niet kennen’. Ik kreeg het boekje aangereikt op de
Haagse Vredesbeurs die we recent organiseerden in de Kerk van de Doopsgezinde Gemeente in
Den Haag.

De Christen-Humanist Erasmus die leefde tussen 1469 en 1536, en is vooral bekend geworden als
auteur van ‘Lof der Zotheid’ waarin hij de waanzin aan de kaak stelt van de wereldlijke manier
waarop de kardinalen, koningen, vorsten en monniken zich in zijn tijd gedragen. Maar vandaag dus
zijn boekje: Tegen Oorlog. Hij laat hierin een interessant geluid horen. In zijn tijd was het ook
allesbehalve rustig in Europa: de Duitse keizer, de Franse en Engelse koningen en niet te vergeten
de verschillende pausen bestreden elkaar voortdurend in wisselende coalities.

Erasmus begint zijn betoog met het delen van zijn zorgen. Hij beschrijft de verschrikkingen van de
gewapende strijd en betoogt dat er geen gerechtvaardigde oorlogen zijn. ledereen die weet wat
oorlog is, verafschuwt het. Er is niets slechter en niets dat meer vermeden zou moeten worden.
Oorlog is mensonwaardig en onchristelijk. Maar wat is het geval? Overal wordt oorlog gevoerd,
door heidenen en christenen, door leken en geestelijken. En zowel Juristen als theologen gooien
maar al te vaak olie op het vuur.

Hij begint vervolgens met een betoog waarvan ik een gedeelte met u deel: Is niet het menselijk
lichaam, dat de natuur ons gegeven heeft, bij uitstek geschikt voor vriendschap? Stieren hebben
horens, leeuwen klauwen, olifanten slagtanden, maar wat heeft de mens van dit alles? Juist, niets!
Alleen hij is naakt geboren en ongewapend. In tegenstelling tot de dieren is hij vanaf zijn geboorte
afhankelijk van anderen. Hij heeft vriendelijke ogen, armen om te omhelzen, een mond om te
kussen ... Hij heeft de spraak, de rede en de goede wil. En tenslotte hij heeft een vonk van Gods
geest in zich.

Waar komt al die oorlogsellende toch vandaan? Zou de natuur haar eigen creatie nog wel
herkennen? Was de mens niet geschapen om goed te doen? Het moet een geleidelijk proces zijn
geweest, betoogt hij. Heel vroeger begonnen jonge mannen te jagen op dieren voor voedsel en ze
wikkelden zich in hun huiden tegen de kou. Dit waren de eerste moordenaars. En als het eenmaal
een vaste gewoonte is geworden, wordt het gesanctioneerd. (Hoe herkenbaar is dat!).

Ook bij mensen onderling is er sprake van een - buitengewoon slechte - ontwikkeling: aanvankelijk
worden ruzies nog beslist in tweegevechten, maar wanneer mensen zich aaneensluiten worden de
onenigheden ook steeds groter. En zo, zegt Erasmus, ontstaat de militaire wetenschap tegelijk met
de beschaving.

En stel je voor dat een bezoeker van een andere planeet komt kijken hoe het hier toegaat en dat
die bezoeker geleerd heeft over het leven en de geboden van Christus en een en ander wel eens
met eigen ogen wil zien. Zou hij dan niet denken dat elk willekeurig dier behalve de mens zelf die
'mens' was waarover hij had gehoord? Zou hij zeker christenen niet overal elders zoeken dan op
plaatsen van rijkdom, luxe en tirannie?

Maar Erasmus heeft ook iets pragmatisch. Ook uit economisch oogpunt is het beter om geen oorlog
te voeren zo betoogt hij en komt dan met een prachtig voorbeeld: Er waren eens twee familieleden
die ruzie hadden over een erfenis. Ze namen beiden juristen in dienst. Gelukkig kwam de ene op
tijd bij zijn verstand en zei tegen de ander: het is goedkoper als we samen zonder hulp van buitenaf
de erfenis verdelen. Wat ze daarop ook deden. En zo kan men ook voordat men een oorlog gaat
voeren maar beter arbitrage zoeken van wijze mensen.

Zelfs een onrechtvaardige vrede is altijd nog beter dan een rechtvaardige oorlog.
Overheerst het pragmatisme in zijn betoog? Dat niet...Maar alles doet Erasmus om de wereldlijke
leiders te overtuigen...dat oorlog zoveel mogelijk voorkomen moet worden.
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En ook Micha heeft zo zijn manier. Om ter sprake te brengen wat er zo misgaat in de wereld van
zijn tijd. Hij wordt geroepen als profeet. Onvermoeibaar en onbevreesd wijst hij in Naam van de
Eeuwige op de zieke plekke van zijn samenleving. Hij begint praktisch: Met de vervalste
weegschalen en onjuist meetinstrumenten die door kooplieden gebruikt worden... dan gaat het
naar overconsumptie, overvallen, moord, machtsmisbruik door vorsten en rechters die allesbehalve
neutraal zijn, maar zich door partijen laten betalen. En tot slot zijn dan ook nog priesters en
profeten die slechts werken voor het geld.

En in deze chaotische tijden vol onrecht... wordt er wel geofferd: Geofferd om de Heer tevreden te
stellen? Is dit meer dan uiterlijke schijn?

‘Wat kan ik de HEER aanbieden,

waarmee hulde brengen aan de verheven God?

Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers,

zou Hij eenjarige stieren aanvaarden?

Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen,

met olie, stromend in tienduizend beken?

Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

En dan komt het wijze Micha 6:8

Eris jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Maar rechtdoen, trouw betrachten en nederig de weg van je God te gaan...Hoe doe je dat eigenlijk..
Verschillende Rabbijnse commentaren geven aan dat hier toch wel degelijk offers voor nodig zijn.
Niet dat het hier en nu om dieroffers zou gaan. Ook in het Jodendom is het offeren van dieren al
zo’n 2000 jaar ongebruikelijk...

Maar zo betoogt rabbi Schneur Zalman (1745-1812), waar het in offeren ten diepste om te doen is
dat er iets naderbij wordt gebracht. En dit is wat het Hebreeuwse woord voor offeren ook ten
eerste betekent: lets naderbij brengen... offeren is een relationeel begrip. Dat wat benaderd moet
worden is God en dat wat we naderbij moeten brengen is onszelf is.

En hoe doe je dat? Hoe pak je die benadering aan? Door iets wat tussen ons en God instaat op te
geven...En wat zou er nu vandaag de dag tussen u en God, tussen Jou en God, tussen ons en God
instaan. Het is natuurlijk maar wat je tot God verklaart. Maar binnen de christelijk traditie heeft het
Goede Papieren om God te zoeken in het verlengen van Liefde, in het verlengde van Recht.

In het verlengde van Vrede

Veelzeggend dat Erasmus zijn pamflet ‘Tegen Oorlog’ zeer religieus besluit:
Indien we Christus erkennen als onze Heer,

Die ons de Liefde onderwees

en ons niets anders naliet dan Liefde en Vrede

Laten wij hem dan niet met woorden en symbolen

maar door onze daden en onze levenswijze dienen.

Laten Pausen, Vorsten en Steden zich daarover beraadslagen

En hoe werken wij aan vrede? Voorkomen we oorlog? Van een Vredesactivist leerde ik dat zijn
eerste lessen rond Vredeseductie aanvingen, begonnen met het erkennen en het aan het licht
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brengen van latente en minder latente spanningen, onrust en onvrede. Want daar zit de wereld vol
mee. EN de vraag is...Hoe gaan we daarmee om? Opdat ze niet groter worden. Uitbarsten wellicht...

Zouden we soms ook iets van onszelf moeten opgeven? Moeten opgeven om dichterbij Vrede te
komen.. Zou je ook kunnen zeggen iets van jezelf opgeven om dichter bij de ander te komen?
Misschien wel wat vaker, juist nu..in deze wereld waar alle conflicten, maar ook al die
overtuigingen en meningen over elkaar heen dwarrelen.

Ik laat je niet los, benoem spanningen..maar probeer je te begrijpen totdat ik Christus ook in jou
zie.. Juist in jou...Want is de grote uitdaging voor een Christen niet zozeer om Jezus lief te hebben
maar veeleer de vermeende Judas...

Amen

Slottekst

Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
geef ons vaart, naar U toe.
Liefde, herstel ons in ere.

Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten

dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.

Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en trouw

zoenen van recht en vrede
vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid zon aan de hemel.

(Uit psalm 85, Psalmen Vrij H. Oosterhuis)
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