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Kerstspel kinderen: ‘Een heel bijzondere koning’ 
 
Lezing: Lucas 2: 1-20 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.  
Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.  
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende 
luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van 
David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde 
zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 
lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
Overweging:  
Boodschap: Weest niet bang!  
 
We hebben zojuist gezongen: Er zou van godswege een koning komen. Om orde te stellen op 
zaken. Want als er orde op zaken is, gaat het goed met het land. Met de woorden van psalm 72 
“Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvelen top”, Hij zal geweldenaars vertreden, maar 
armen richt hij op”. Als orde op zaken gesteld is, hoeven mensen ook niet bang te zijn. Niet bang 
voor instabiliteit, niet werkende, of willekeurig werkende overheden, voor geweld van buitenaf. Als 
orde op zaken is, is er tijd om tot rust te komen, te zitten onder de vijgenboom, en te genieten van 
gemeenschap, goed eten en drinken.  
 
Telkens weer valt mij op, hoe de Bijbelse verhalen niet alleen gaan over ethiek en religie, maar over 
reële dreigingen en uitdagingen, waarop mensen van alle tijden telkens opnieuw antwoorden 
moeten vinden. Als je inzoomt op de maatschappelijke context van het kerstverhaal, dan loop je er  
zo tegen een paar aan: culturele, politieke en militaire dominantie, en wat dat met mensen doet.  
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Griekse cultuur, die de tempel-elite beïnvloedt, Romeinse militaire en administratieve 
overheersing, een koningshuis met een probleem van legitimiteit (Herodes was niet werkelijk 
halachisch joods). Politiek geweld van oppositie: ook geen onbekend fenomeen. Na het verlies van 
de zelfstandigheid onder de Makkabeeën flakkerde de hoop op een autonomie telkens weer op. In 
het bijzonder was dit het geval als de identiteit werd bedreigd, bijvoorbeeld door minachting van 
de religieuze gevoelens en gebruiken.   
 
Laten we vandaag eens inzoomen op Quirinius. Een naam die altijd genoemd is, maar over wie 
vrijwel niemand kennis heeft.  

1. Publius Sulpicius Quirinius. – geboren 51 (AC) 21 (AD).  
2. Carrière: eenvoudige afkomst, geen publieke ambtsdragers onder zijn voorouders. 

Opgeklommen. Militaire loopbaan.  
3. Man van succes. In Anatolië. Daarom gezien als iemand die er is voor noodsituaties. Jawel: 

op naar Syrië!  
4. Herodes Archelaus, Tetrarch van Judea, die graag zijn vader Herodes de Grote was net 

afgezet na klachten van zijn eigen bevolking. Nu moest vanuit Syrië nieuwe stabiliteit 
komen.  

5. De census is een stap naar centralisatie, en – volgens Schechter – werd de census gezien als 
tegenstrijdig met Joodse wetten, sommige geleerden identificeren het begin van de 
beweging van de Zeloten met deze belastingmaatregel. Een andere maatregel die van hem 
bekend is, was de aanstelling van Annas als Hogepriester. Diens voorganger werd te veel 
met Herodes Archelaus geassocieerd. Annas vestigde een familiedynastie van 
Hogepriesters, en duikt op in het proces tegen Jezus en in de Handelingen der Apostelen.  

6. U hier in Leiden, weet uit de geschiedenis, hoe gevoelig belastingen kunnen zijn, en hoe die 
de geschiedenis kunnen sturen en veranderen. De tiende penning van Alva!   

7. Zoals de hertog van Alva al moest meemaken. Een van de taken die hij van Madrid meenam 
was: saneer de landsbelastingen. De koning wil af van de bede, die hem afhankelijk maakt 
van de rijke steden en standen in de Nederlanden. Centrale belasting zal stabiliteit geven.   

8. Q. ook mentor van de kroonprins: Gaius Caesar, zoon van Agrippa en Julia, dochter van 
Augustus.  

9. Hoe voed je een kroonprins op: vechten! Dus op naar de gebieden waar het niet rustig is, 
en waar de macht van Rome niet erkend wordt: Anatolië. De campagne heeft succes. Een 
overeenkomst wordt gesloten met de koning van de Parthen. Maar dan:   

10. Bij een veldslag, vermoedelijk in Armenië, raakt de kroonprins raakt gewond. Op weg naar 
Rome sterft hij, het is het jaar 3 na Christus. Het Romeinse rijk in rep en roer. Augustus’ 
inspanningen voor stabiliteit gaan kapot op dit moment. Voor de opvolging van Augustus 
blijft nu Tiberius over.  
Hoe graag leiders ook stabiliteit en vrede najagen, altijd weer zijn er “gebeurtenissen”, die 
alles omverwerpen.  

11. Q. ook bekend op schandaal-niveau. Altijd leuk, als succesvolle mensen ook uit de bocht 
vliegen. Hier gaat het om zijn tweede huwelijk, zijn beeldschone vrouw kreeg een kind en 
heel Rome wist: dat kan niet van Quirinius zijn. 

 
Maar genoeg van geschiedenis, hoe leerzaam ook. Waartoe dient het noemen van zijn naam in het 
evangelie? Genoeg ook van de parallellen, van niet werkende regeringsmacht, opportunisme, 
schandalen, dat wat ons afhoudt van waar het leven om gaat. Het gaat er zeker ook niet om, een 
valse tegenstelling te maken tussen Realpolitik en Geloof (dat dan gauw wensdenken wordt, niet 
werkelijk relevant) 
 
Het noemen van Quirinius in de bijbel laat zien, dat de verhalen die we horen en lezen, niet tijdloos, 
magisch, of mythisch zijn. De mens Jezus van Nazareth heeft bestaan in de tijd, onder concrete  
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heersers. Hij sprak mensen aan met reële zorgen en noden. Gaf hoop in een situatie die velen als 
moeilijk of zelfs uitzichtloos zagen. Sommigen van die heersers waren uiterst bekwaam, in het 
bewaren van een Pax Romana, in het structureren en administreren, in het onderhandelen met 
volken en minderheden ten behoeve van de eenheidsstaat. Zo’n visionair en krachtig handelen – 
daarvan kunnen wij alleen maar dromen in het Europa van 26 landen.  
 
En ook: Het noemen van Quirinius aardt de hoop van het evangelie. Ja, in deze wereld vindt het 
plaats: een begin van hoop, een teken van toekomst. Een kind. Terwijl de aandacht van media en 
historici uitgaat naar leiders, hun successen en hun schandalen, vindt tegelijkertijd in het 
verborgene plaats wat in de ogen van wie gelooft van nog groter belang is: een teken van hoop, 
een kind in een voederbak/kribbe, een plaats om te overnachten en te bevallen, net op tijd – Een 
vreemde belangstelling van eenvoudigen en vreemdelingen, een warm hart, een begin van hoop.  
 
Moge zo ook in ons leven – gelijktijdig met alle woelingen en omwentelingen van deze tijd – de 
hoop in leven blijven. Ik kom daar in de slottekst op terug. Want hoop is kwetsbaar. En de tijden 
zijn ruig. Misschien is het nu de tijd om hoop te koesteren, te beschermen. Om stil te zijn en te 
wachten, tot hoop weer vliegen kan, sterk genoeg is. 
 
Moge het kleine ertoe doen. Koester uw geliefden. Bescherm wie u nodig hebben. Luister naar hen 
die hun pijn vertellen, en ook als ze dat zwijgend doen. Dat een nieuw leven belofte draagt. Dat het 
hart van mensen geraakt wordt. Dat daaruit iets mooiers, iets groters mag ontstaan. Moge het zo 
zijn.  
 
Slottekst  
Emily Dickinson: Hoop is dat ding met veren 
 
‘Hoop’ is dat ding met veren, 
Dat neerstrijkt in de ziel, 
En ‘t wijsje zingt, zonder de woorden, 
En dat ons nooit – nog nooit – ontviel. 
 
In Stormwind klinkt zij allerliefst; 
En vreselijk moet het noodweer zijn, 
Dat zorgt dat ’t Vogeltje de moed verliest; 
Ze is zo teder en zo fijn. 
 
Ik hoorde haar in bitterkoude streken; 
Ook op de hachelijkste Zee was zij, 
Maar nooit – ik overdrijf niet – 
Vroeg zij een kruimeltje – van Mij. 
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