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Kerstnachtdienst
Thema: Is er nog hoop?

Lezing:

Jesaja 11:1-10

1 Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht,een geest van kracht
en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn
vonnis op geruchten.

4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk
vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de
schuldigen.

5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en
leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.

7 Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund.

8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een
slang.

9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER
vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

10 Op die dag zal de telg van Isai als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem
Zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Lucas 2:1-14

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrié. ledereen
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging
op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was,
reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten
herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van
de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat
grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij
is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat
in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de
mensen die Hij liefheeft.’

Overweging:

Kan je nog hopen op een veilige toekomst? Er is zoveel dat misgaat in deze wereld, of in ons eigen
leven, of op straat, zoveel dat teleurstelt. De haat en hardvochtigheid tussen Hamas en Israél,
waaraan zoveel levens zinloos worden opgeofferd. Kan er rond Palestina ooit een rechtvaardige
vrede ontstaan na zoveel onrecht? De strijd tussen Rusland en Oekraine, met zoveel doden en
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verdriet, verloren levens. Wanneer houdt het Kremlin eens op met haar machtswellust? Je kunt daar
somber van worden. Waarom is er altijd weer die tegenstelling tussen de wereld zoals die feitelijk is
en de werkelijkheid zoals die eigenlijk zou moeten zijn? Toch blijven we hopen op betere tijden.

Het kerstverhaal toont ons het contrast tussen de geboorte van een kind in armoedige
omstandigheden en de feestelijke engelenzang van ‘vrede op aarde’. Het is een verhaal van hoop!
Maar ondertussen blijft het lastig dat de wereld niet is zoals ze zou moeten zijn, dat het leven niet is
zoals je het zou willen hebben. Verontwaardiging en verdriet hierover kunnen ons diep raken:
verontwaardiging over het onrecht dat we weigeren te accepteren als normaal; verdriet om de pijn die
er eigenlijk niet behoort te zijn. Dat opent de ogen voor een andere toekomst, menswaardiger. Er
moet toch een andere werkelijkheid zijn? Andere levensmogelijkheden? Daar gaat het bij de hoop om.
In het contrast tussen de pijnlijke werkelijkheid en onze diepste verlangens, daar kan het licht van
Gods gelaat oplichten, uitnodigend, inspirerend, zoekend, troostend. Bij mij en mogelijk ook bij U.

Dat is ook de kracht van het kerstverhaal. Romantisch en onthullend. In verdrietige armoede,
opgejaagd door een belastingregel is baby Jezus ‘s-nachts geboren zonder een dak boven het hoofd.
Maar juist daar klinkt volgens Lukas de engelenzang "Vrede op aarde bij mensen van Zijn
welbehagen". Waar je het niet zou verwachten, daar licht de vrede van Gods belofte op. Het
engelenkoor bezingt niet de harde werkelijkheid zoals ze is, maar ze bezingt het visioen, het oeroude
visioen van de profeet Jesaja: rond een pasgeborene, omdat deze nieuwgeborene, mensen terecht
kan brengen. Bij Jezus zien we wat waarachtig leven is, wat geloven in de praktijk betekent, wat
liefde en mededogen inhoudt, hoe een mens terecht komt, ook een zieke, ook een bedelaar, ook
buitenstaanders, ook een mens die fout geweest is. Genezing en verzoening zijn daarom belangrijke
thema’s in de kerk.

Blijven hopen op een nieuwe toekomst, dat is ook een innerlijke kracht. Een innerlijke kracht die ik u
allemaal toewens. Maar... hoop, hopen... kan ook blind zijn, blind voor de werkelijkheid.
Bijvoorbeeld: Hopen op een land zonder migranten en vluchtelingen (zoals bij sommige partijen) dat
is een blinde romantiek, zowel in Nederland als in de omringende landen. Die blinde romantiek zie je
ook bij de hoop in Rusland op een terugkeer naar het grote rijk van weleer. En blinde romantiek leidt
tot slachtoffers. Ook in Iran en ook in Israél zie je die blinde romantiek rond het eigen gelijk ten koste
van minderheden en andersdenkenden. De apostel Paulus spreekt van geloof, hoop en liefde. Maar,
zegt hij, de meeste daarin is de liefde. Hoop zonder liefde is gevaarlijk (2x). Je kan verslaafd worden
aan je eigen idealen ten koste van anderen.

Met Kerst vieren we de hoop op een nieuwe toekomst (Dat een nieuwe wereld komen zal). Maar dat
is geen wensdenken en je eigen verlangens najagen. Bij de hoop op een nieuwe wereld gaat het over
vrede en rechtvaardigheid, over barmhartigheid, over saamhorigheid met wie ziek zijn of een
kwetsbare gezondheid hebben; met hen die in armoede leven onder oorlogsgeweld of
natuurgeweld. De hoop op een betere tijd heeft geduld en is een onverwoestbare kracht. In de
bezadiging van het rijke westerse leven is het soms moeilijk te peilen hoe belangrijk die innerlijke
kracht is, om niet verslaafd te zijn aan jezelf, niet verslaafd aan je eigen belangen of gemakzucht,
maar te kunnen hopen op betere tijden, en daar ook aan meewerken in allerlei diaconale projecten.
De vrijheid om goed te doen kan niemand je afnemen.

In de hoop op een nieuwe toekomst, in de verwachting van een toekomst die alle pijn te boven gaat,
daar kan God in ons leven binnentreden en zeggen: Ik blijf bij je, mensenkind, ik blijf bij je, ook al
stort alles in elkaar. Ik blijf bij je. Er komt vrede, eens, er komt een toekomst met rechtvaardigheid,
ook al is het midden in de nacht, want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, een
wonderbare raadsman. Mag dat visioen ons telkens weer inspireren. Daarvoor vieren we Kerst.
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Ten slotte: Wat leert de engelenzang ons? Dat in armoedige omstandigheden toch vrolijk gezongen
kan worden. Dat je in verdrietige omstandigheden toch Kerst kunt vieren. Want zingen en muziek,
(juist) dat tilt je boven jezelf uit. Amen.

Slottekst
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