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. Antje van der Hoek
|e|den Thema: Dankbaarheid

Openingstekst:
‘Een ander woord voor God’, ps 56 in een bewerking van Eykman

God, toe, help me even aan dat woord
waar ik niet op komen kan,

hoe ik u noemen kan,

het woord dat ik zoek.

Ja, dat ik adem en besta,

dat ik door de straten ga

met de wind door mijn haren

dat noem ik een vanzelfsprekendheid.

Maar nu,

na alles wat ik heb meegemaakt,
en het scheelde geen haar

of ik was eraan onderdoor gegaan.
Nu ik adem en besta,

nu ik door de straten gam

et de wind door mijn haren,

nu noem ik u dankbaarheid.

Lezing: Job 2: 1-10

Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Eeuwige, en ook de satan
maakte bij Hem zijn opwachting. De Eeuwige vroeg hem: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde:
‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ De Eeuwige vroeg aan de satan: ‘Heb je ook op
mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij
heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt Mij
ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ Hierop zei de satan: ‘Zijn leven is hem alles
waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als U uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam
aantast, zal hij U ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken!” Toen zei de Eeuwige tegen hem: ‘Luister,
doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.” Hierop vertrok de satan en hij overdekte Job van
voetzool tot kruin met vreselijke zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in
het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervlioek God
toch en sterf.” Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede
aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job
niet: hij sprak geen onvertogen woord.

Overweging

Beste mensen, laatst las ik boekje, dat mij aan het denken zette. De titel ervan is ‘Dankbaar’. En de
ondertitel: ‘denken over danken na de dood van God..." Het is geschreven door de filosoof Paul van
Tongeren. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, enkele
jaren geleden In dat essay stelt Van Tongeren een intrigerende vraag. Wat - zo vraagt hij zich af - is
er met onze dankbaarheid gebeurd? En dan gebruikt hij als illustratie drie generaties
geboortekaartjes. Op zijn eigen geboortekaartje uit 1950 stond het nog zonder géne: ‘met grote
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dankbaarheid ontvingen wij van God een zoon en broertje”. Toen hij zélf kinderen kreeg was er
geen sprake meer van ‘God’, maar wel van ‘blijdschap en verwondering over de geboorte van een
dochter’. En op het geboortekaartje uit de daaropvolgende generatie stond nog slechts te lezen:
“Geboren”. En behalve de naam van het kind, nog het precieze tijdstip van de geboorte, het
geboortegewicht en de lengte van de boreling ...Wat is er in die tussenliggende tijd gebeurd? En,
kunnen we ook zonder God nog dankbaar zijn voor wat je in het leven ‘toevalt’? Dat is de vraag die
Van Tongeren zich als agnost stelt. Hoe kun je als niet-gelovige toch dankbaar zijn? Voor de
geboorte van kinderen, voor geluk, gezondheid, voor de schoonheid van de kunst en de natuur,
voor bepaalde talenten die je via je genen overgeleverd hebt gekregen? Of voor werk dat bij je past
en voldoening schenkt? Zaken die jezelf en ook anderen niet helemaal in de hand hebben, maar die
ons overkomen?

Hebben we nog taal voor onze dankbaarheid? Dat is de vraag die Van Tongeren stelt. Hoewel ik mij
niet tot het agnostische, maar tot het 'gelovige' kamp reken, herkende ik veel in die ‘verlegenheid’
van Van Tongeren. 06k op de geboortekaartjes van mijn eigen dochters — ruim twintig jaar geleden
—was er geen God te bekennen. Wel een vrolijke, speelse kaart — dat vonden wij tenminste — maar
geen religieuze gevoelsuitingen, die er - wat mij betreft - wel degelijk zijn. En ik kan mijn eigen
handelen hier natuurlijk legitimeren door te verwijzen naar de doop die daarop volgde, waarbij die
‘dankbaarheid’ natuurlijk volop aan bod is gekomen ... maar téch: de verlegenheid van Van
Tongeren komt mij bekend voor ...

Hebben we nog taal voor onze dankbaarheid? Niet alleen voor het cadeautje dat we met onze
verjaardag ontvangen, maar - in bredere zin - voor wat ons aan goeds ‘toevalt’: de lucht die we
inademen, de herfstkleuren die we nu volop om ons heen zien, de getijden van de zee, het voedsel
dat we eten, de mensen die we ontmoeten, voor onze zogeheten ‘significant others’ - een partner,
kinderen en kleinkinderen, goede vrienden, vriendinnen - onze gezondheid en ga zo maar door ...
Het is een eindeloze lijst van zaken die ons min of meer ‘gratis’ toevallen. Een woord dat overigens
is afgeleid van het Latijnse woord ‘gratia’ - dankbaarheid. In de klassiekere geloofstaal zouden we
het onder het kopje ‘genade’ scharen. Dat wat je 'om niet’ ontvangt, onverdiend, kosteloos ...
zonder er iets voor te doen.

Hebben we nog taal voor onze dankbaarheid? Of leven we aan onze dankbaarheid voorbij? In onze
snelle wereld. In de hectiek van het dagelijkse bestaan, waarin voor zulke momenten van evaluatie
geen ruimte meer is? Of beschouwen we datgene wat ons 'toevalt' als een persoonlijke verdienste,
iets waarvoor we hard hebben gewerkt, wat we zelf hebben 'gemaakt’, zoals je ouders soms wel
hoort zeggen, naar aanleiding van de geboorte van hun kinderen???

In de bijbel treffen we op allerlei plaatsen dankzeggingen aan. Als welopgevoede jood spreekt Jezus
op diverse momenten dankgebeden uit. En aan het eind van zijn brief aan de gemeente van
Thessalonica, drukt de apostel Paulus de Thessalonicenzen nog eens op het hart: ‘Bid
onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden ... ‘ (1 Thess 5:16,7). Onder de psalmen is
er zelfs een aparte categorie van 'dankpsalmen'. Daar krijgt de dank vaak een heel persoonlijke en
intieme klank. Ook in de gelezen psalm - in de bewerking van Karel Eykman — is het een belangrijk
motief. Angst en zorg slaan daar aan het einde om vertrouwen en dankbaarheid ...

Kunnen we onze dankbaarheid ‘hervinden’? En waarvdér voelen we ons dan dankbaar: voor het
goede dat we gemakkelijk als ‘geschenk’ kunnen ervaren? Of ook voor het minder goede? Dat is
een kolossale vraag!! Hij staat centraal in het bijbelboekje ‘Job’. In het gelezen gedeelte kwamen
we hem tegen: als de grote Dulder. Terwijl hij al van alles heeft moeten verduren en al danig onder
de zweren zit, blijft hij onberispelijk en zegt hij het volgende tegen zijn vrouw (het is een retorische
vraag): “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?”. Later
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zal hij er zichzelf om vervloeken, maar aanvankelijk is hij de grote Dulder met woorden die in het
verleden zelfs op kindergrafjes terecht kwamen: ‘De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen,
de naam van de Heer zij geprezen...’ (Job 1:21)

Dat laatste is, vermoed ik, voor ons onvoorstelbaar geworden. Maar soms zijn mensen toch tot zo'n
soort paradoxale dankbaarheid in staat zonder dat het onwaarachtig klinkt. Zo dankt Etty Hillesum
God in haar dagboekaantekeningen. Op het moment dat haar geliefde Julius Spier is gestorven en
haar leven verwoest lijkt, zegt ze daar ‘Mijn God, ik ben je zo dankbaar voor alles ....” Maar vaker
blijft het - denk ik - een grote vraag. Of je nare zaken als verdriet en lijden een plaats zult kunnen
geven. Al helemaal als je denkt aan de situatie die we nu in de media beleven, als je denkt aan het
lot van Gazanen, Israéliérs, van Oekrainers. Maar ook persoonlijk, zoals iemand mij eens heel eerlijk
zei: ‘lk word vaak door dankbaarheid overvallen door wat ik nu heb, maar zal ik ooit in staat zijn
dankbaar te zijn voor wat ik wel heb als veel dingen mij zijn ontvallen?’

Hoe zit dat met onze dankbaarheid? Van Tongeren komt aan het einde van z'n boekje tot een mooi
slotakkoord. Er is, volgens hem, een houding en een taal van dankbaarheid mogelijk, die de wereld
tot een geschenk maakt en de ontvanger ervan tot iemand die ook zélf wil geven. En - 6f we al dan
niet dankbaar kunnen zijn - hangt niet zozeer af van of er een scheppende en gevende God is van
wie we iets hebben gekregen, maar van énszelf. Of wij ons zo tot de werkelijkheid en ons leven
kunnen verhouden dat we die tot geschenk maken (p 96)....

Ik heb veel waardering voor de subtiele afwegingen van Van Tongeren. Voor zijn behoedzame en
integere formuleringen. Waarom zou je niet ook dankbaar kunnen zijn zonder God? Hoe zou je dat
iemand kunnen en mogen ontzeggen? Maar tegelijkertijd valt die ‘dankbaarheid’ voor velen juist bij
uitstek in het religieuze domein. Als een diep gevoel van erkentelijkheid voor wat je in je leven ‘om
niet’ geschonken krijgt: het leven bij je geboorte, gezondheid, wat je aan bagage meekrijgt van je
ouders, ervaringen van vriendschap en liefde, voedsel, de schoonheid van de aarde, allerlei
culturele uitingen. Je hebt er zelfs niets voor hoeven doen. Je hebt het niet 'verworven' of
'verdiend'. Je kunt ze ook niet claimen. Zoals we dat in onze samenleving op vrijwel alle andere
terreinen doen wanneer zaken in termen van 'eigendom’' of 'geld’ worden verstaan. Het is je
'gsegeven’'. Je kunt er je voordeel van doen en mag ervan genieten ...

In zijn boek over het gebed — onder de titel ‘In het licht van Zijn aangezicht — spreekt ook de joodse
denker Abraham Heschel over de 'dankbaarheid'. Voor hem behoort de dankbaarheid bij uitstek
tot de wereld van het gebed. Want juist in het gebed — zegt hij - reiken we naar het uiterste, naar
het Mysterie dat ons omgeeft. Juist in het gebed krijgen we opnieuw gevoel voor het Mysterie dat
ons omringt. Daarmee wordt ons gebed ons bescheiden antwoord op de onvoorstelbare verrassing
die het leven is ... Zo wordt het gebed tot een oefening in dankbaarheid. Een kans om, naast het
uiten van je zorgen, je zegeningen te tellen ... Een kans ook om het leven en de mensen om je heen
nadien anders tegemoet te treden. Vanuit een grondhouding van dankbaarheid. Vanuit een grotere
mate van mildheid. Vanuit het bewustzijn dat het vele goede in je leven allerminst vanzelfsprekend
is, dat het eerder een ‘geschenk’ is. Vanuit een besef van ‘genade’ om dat klassieke woord nog eens
te gebruiken...

Ik herhaal — tenslotte — nog eens de woorden uit de psalm. Over die ik-persoon die erin slaagde zijn
gevoel van verwondering en dankbaarheid te hervinden:

Ja, dat ik adem en besta,
dat ik door de staten ga
met de wind door mijn haren
dat noem ik een vanzelfsprekendheid.
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Maar nu,
na alles wat ik heb meegemaakt,
en het scheelde geen haar
of ik was eraan onderdoor gegaan.
Nu ik adem en besta
nu ik door de straten ga
met de wind door mijn haren,
nu noem ik u dankbaarheid.

amen

Slottekst
| Tessalonicenzen 5: 16-18
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij

van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
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