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ekkleSIa Marcel Barnard

|e|d en Serie: Wat heeft Marcus ons te zeggen?
Thema: De geest dreef hem uit

Openingstekst
Bij Gustave van de Woestyne
Christus in de woestijn (1939)

Lezing:

Marcus 1:1-15 (NBV)

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de
profeet Jesaja: ‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen.

Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!””’
En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer
te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van
Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een
leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt
iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de
riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie
dopen met de heilige Geest.’

In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door
Johannes dopen in de Jordaan. 1Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij
de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit
de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn,
waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren,
en engelen dienden Hem.

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede
nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Overweging:

Religie houdt altijd iets raadselachtigs, iets duisters. En het evangelie van Marcus is
exponent juist van die ondoorgrondelijkheid. Jezus is, €¢én met het volk, gedoopt door
Johannes, de hemel heeft door de heilige Geest bevestigd Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
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vind Ik vreugde, en onmiddellijk daarop volgt die raadselachtige en duistere zin: daarna
dreef de Geest Hem de woestijn in. De Geest dreef Hem de woestijn in, dreef hem uit, wierp
hem uit. Marcus, anders dan de andere evangelisten, gebruikt hier een heftig, zelfs
gewelddadig woord. Cast out, Jezus wordt meteen de outcast. Hij wordt overboord gegooid,
verbannen, eruit gegooid, knock out geslagen. De hemel verwerpt hem onmiddellijk nadat

hij hem heeft bevestigd, laat hem meteen vallen.' Jezus wordt uitgedreven, zoals hijzelf nog

in hetzeltde hoofdstuk demonen zal uitdrijven (datzelfde woord).2 Hij is met de demonen.
Raadselachtige woorden, duistere tonen in het evangelie van Marcus.

Over het Marcusevangelie is gezegd: ‘het is een passieverhaal met uitgebreide

introducties’.” Wel, die introducties laten er van meet af aan geen misverstand over bestaan,
dat — zoals het verderop in het evangelie staat — de Mensenzoon veel moet lijden en met

verachting behandeld zal worden.” Het duistere en raadselachtige zit er hier natuurlijk in dat
het de Geest is die Jezus verwerpt, uitwerpt. Dat wil zeggen: de Geest van God die spreekt
namens God de Vader. De Geest dreef Hem uit, dat is God tegen God. Raadselachtig,
duister. Ik kan daar vanmorgen wat aantekeningen bij maken, maar ik ga het raadsel niet
voor jullie oplossen. Laten we niet denken dat we precies weten en begrijpen wie God is.
Zo’n welbegrepen God is, zoals Martin Heidegger heeft gezegd, een God die ‘al het heilige

en hoge, het geheimzinnige van zijn verte’ verloren heeft.” De nacht, de duisternis, de
ondoorgrondelijkheid van het bestaan, ook van het bestaan van de messias, en dus van God,
kunnen we maar beter aanvaarden en in het gezicht zien. Het leven heeft geen laatste
oplossing, en de religie geeft die ook niet.

Poeh! Laten we ons even losmaken uit die donkere tekst. Bijbelgeleerden stellen voor om
Marcus te lezen als apocalyptisch geschrift.6 Dat wil zeggen, geschreven in apocalyptische

tijden, in dagen van vervolging en lijden.7 Kijk, dan dringt het evangelie zich ineens naar
voren en staat het midden in het wereldnieuws dat ons momenteel beheerst, midden in een
wereld waarvan je soms denkt dat zij bezig is zich voor te bereiden op een derde
wereldoorlog. Dan staat daar ineens een messias die zelf lijkt te vallen onder de
apocalyptische machten van duisternis en dood. Dan staat de messias ineens verdwaasd en
verdreven tussen de gevluchte Palestijnen in Gaza, tussen de afgeslachte joden in de kibbuts
Nir Oz, dan dwaalt hij verdwaasd rond tussen de puinhopen van Kharkiv, dan ligt hij
uitgemergeld tussen 50 miljoen mensen in Centraal- en West-Afrika die bedreigd worden
door honger. De messias is met de demonen. De Geest heeft de messias met geweld
uitgedreven naar de woestijnen, naar de duisternissen van Gaza, van Nir Oz, van Kharkiv,

van Darfur. Hij is gedwongen afstand te doen van zijn positie aan God gelijk te zijn.8 God
tegen God, de nacht tegen de dag, de duisternis tegen het licht. Zeg niet dat er in God geen
duisternis is. Hij heeft de nacht toegevoegd aan zijn wezen.

Dat betekent ook: in de navolging van de messias is de religie geen oplossing. De ziel

verkeert in duisternis.” Met de messias vallen we over de rand: er is geen God'’, dat wil
zeggen: er is geen oplossing of we moeten hem zelf verzinnen en realiseren. Het geloof is
geen pleister op de wonde, geen wondermiddel, geen stoplap in de scheuren en barsten van
onze apocalyptische tijden. Sterker nog, ook in het geloof zijn duistere tonen en donkere
kleuren. Meteen nadat hij gesproken heeft zwijgt de hemel. We staan er alleen voor. Maar
hoe blijf je zo staande? Hoe vind je zo oplossingen? Hoe laat je zo de moed niet zakken?
(Dan volgt nu, na de ellende, in deze preek de verlossing en ten slotte natuurlijk de
dankbaarheid.)
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De auteur van het Markusevangelie leeft in apocalyptische tijden, in dagen van verdrukking
en lijden. Zoals gezegd, daarin staat hij naast ons. En dat brengt hem, en ook andere
apocalyptici — denk aan het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes — tot de
gedachte: zo kan het niet langer, dit kan niet duren. En in hun gedrevenheid, in hun
bezieling, in hun passie, in hun visioenen, zien ze: we leven in het einde der tijden. Deze
dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. "' Dit is het einde
niet, dit kan het einde niet zijn. En dan ‘breekt het morgenklaren aan in de nacht van de

ziel’, dan breekt het besef door: ook de nacht behoort U toe.*Van U is de dag, van U is de
nacht.”

Precies wanneer de hemel Jezus als de geliefde Zoon heeft erkend en de Geest hem
onmiddellijk daarna uitgedreven heeft de woestijn in, precies dan, precies dan begint God
zijn verlossende werk in de messias. De messias is met de demonen. En daar horen wij ook
thuis. Mag ik, misschien enigszins gewaagd — ik zeg het los van alle partijpolitiek — het
beeld oproepen dat ik deze week eindeloos zag langskomen op de nieuwspagina’s en sociale
media: Sigrid Kaag op de Egyptisch-Palestijnse grens die opkomt voor — ik citeer haar -- ‘de
onschuldige burgers van Gaza’. Uitgekotst, uitgedreven uit Nederland en dan midden in de
demonie gaan staan, -- dan heb je iets begrepen van de grandeur van het evangelie. Een
grandeur die afziet van pretenties, van denken dat je God bent; met alles wat je in je hebt en
met de mandaten die je gekregen hebt werken aan oplossingen. Daar kantelt de
geschiedenis. Daar breekt de demonie. Daar kleurt het morgenlicht de wijkende nacht.
Daarom is in het Marcusevangelie het kruis het kantelpunt in de geschiedenis. Daarom moet
bij Marcus de messias worden uitgeworpen, verworpen, uitgedreven, verbannen. Daarom
moet hij de outcast worden, onder de demonen zijn. Daarom heeft God zich de nacht
toege€igend, daarom is er in God ook duisternis, daarom keert God zich tegen God, daarom
is er die heftigheid, zelfs die gewelddadigheid, in God, daarom verlaat God God.

Wat moet ik nog meer zeggen? Precies hierin is God God, precies hierin rust ‘al het heilige
en hoge, het geheimzinnige van zijn verte’. Nou, vooruit, om de preek even netjes af te
maken: alle reden tot dankbaarheid, lijkt me. Geen Zeus op de Olympus die alles naar zijn
hand zet, maar een God die zich tegen zichzelf keert, die onder de demonen is. Zachtaardig,
eenvoudig, sober, eenzaam, en van zichzelf verlaten.

! Voor het hele betekenisspectrum, zie LSJ, ekballoo.
2 Marcus 1:39.

3 Martin Kéhler, geciteerd bij Joel Marcus, ‘Gospel of Mark’, in David Noel Freedman (ed.), Eerdmans Dictionary of the
Bible, Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans Publishing Company, 2000, 860.

4 Marcus 9:9.
3 Martin Heidegger, De vraag naar techniek, vert. Mark Wildschut, Nijmegen: Vantilt 2014, 28.
6 Joel Marcus, ‘Gospel of Mark’, 860.

7 Zie bijvoorbeeld Marcus 13.

8 Filippenzen 2:6-7.

? Onwillekeurig denk ik aan de Spaanse mystiek van de 16° eeuwse Johannes van het Kruis en Teresia van Avila. Het
citaat (?) van het ‘morgenklaren’ verderop in de preek is, meen ik, van haar, maar ik vind het niet terug.

0 Marcus 15:34.

1 Marcus 13:7b.
12

13

Psalm 74:16b (Statenvertaling).
Psalm 74:16.
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