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Openingstekst:  
In Flanders Fields, John McCrae (1915), in de vertaling van Tom Lanoye (2001) 
 
IN VLAAMSE VELDEN 
In Vlaamse velden klappen rozen open 
Tussen witte kruisjes, rij op rij, 
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk 
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord 
Verstomd door het gebulder op de grond. 
 
Wij zijn de Doden. Zo–even leefden wij. 
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken. 
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij 
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust. 
 
Toe: trekt gij u ons krakeel aan met de vijand. 
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel. 
Houdt hem hoog. Weest gíj de helden. Laten de Doden 
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch 
Vrede – ook al klappen zoveel rozen open 
In zovele Vlaamse velden. 
 
Lezing: Jesaja 55:1-3a, 6-7 
Hierheen! Hier is water, 
voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. 
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 
Leen mij je oor en kom bij mij, 
luister, en je zult leven. 
 
Zoek de Eeuwige nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de Eeuwige, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 
 

19 november 2023 
Pieter Dronkers 
Thema: Over rozen 
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Overweging 
Het kerkelijk jaar loopt op haar einde. Volgende week nog en dan is het alweer Advent. In de kerk is 
deze periode dan ook een tijd van terugkijken en gedenken. In de katholieke traditie hebben we net 
Allerzielen gehad, op de protestantse jaarkalender staat voor komende week de 
Eeuwigheidszondag. Het zijn allebei momenten om de mensen te gedenken die we verloren zijn: 
onlangs, het afgelopen jaar, of al langer geleden. Het zijn momenten om stil te staan bij de lege 
plekken in je leven: om wie of wat je kwijt raakte of misschien wel nooit gevonden of gekregen 
hebt. Stilstaan bij gemis en in het bijzonder bij de mensen die we niet langer dichtbij ons hebben, 
roept bijna onvermijdelijk ook allerlei vragen op over je eigen vergankelijkheid. Weer een jaar dat 
op haar einde loopt. De tijd is kort en wordt steeds korter.  
 
Het besef van de vergankelijkheid van de tijd, van de tijdelijkheid het leven: het is ook op heel wat 
bladzijden van de bijbel terug te vinden: wij zijn als bloemen in het veld: een kort moment van 
prachtige bloei, en dan is er die verschroeiende zon, de ongenadige wind die ons wegblaast.  
De bloem als metafoor van kwetsbare tijdelijkheid. Dat beeld echoot in het gedicht In Flanders 
Fields van de legerarts John McCrae. McCrae werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het 
Canadese leger. Hij was gestationeerd in Vlaanderen en maakte daar mee hoe de soldaten in de 
loopgraven massaal het leven lieten. In 1915 probeerde hij zijn gevallen kameraden in een gedicht 
te gedenken. We hoorden zijn tekst net in de vertaling van Tom Lanoye. In het Engels klinkt het 
eerste vers: 
 
In Flanders Fields, the poppies blow  
Between the crosses, row on row, 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
 
Het is dit gedicht dat ervoor gezorgd heeft dat de poppy, de klaproos, op veel plekken in de wereld 
een symbool is geworden om de mensen te gedenken die in de oorlog zijn gevallen. Omdat het op 
11 november Dodenherdenking is in Groot-Brittannië, liepen in de afgelopen weken veel Engelsen 
met een klaproos op gespeld. In Nederland heeft de anjer een vergelijkbare betekenis gekregen en 
in Frankrijk is het le bleuet, de korenbloem, die deze symbolische functie heeft. De bloemen van 
het veld die gisteren nog in volle bloei stonden en die nu geknipt, geknakt en vertrapt zijn.  
 
De tijd verstrijkt, soms sneller dan je zou willen: wat doe je met de tijd die zich nog voor je 
uitstrekt? Deze laatste weken van het jaar zijn misschien wel bij uitstek de periode om ruimte te 
maken voor dat knagende stemmetje dat veel mensen wel zullen herkennen: Gebruik je je tijd voor 
wat je echt van waarde vindt? Ben je nog steeds op de goede weg, of leef je je leven op routine, of 
op de verwachtingen van anderen? In de beeldspraak van Jesaja: ben je verbonden met de bron die 
echt jouw dorst lest? Besteed je je aandacht aan datgene dat echte verzadiging biedt?  
 
In het Bijbelse Hebreeuws is het woord voor verzadiging: ְהעָ֑בְשָׂל . Het is datgene dat voor genoeg, 
voor volheid, voor compleetheid zorgt. Het woord verzading bevat dezelfde wortel als ִׁהעָבְש , zeven: 
het getal van de volheid. Het getal ook dat in het Hebreeuws de naam gaf aan de zevende dag: 
sabbat: de dag waarop alles goed, waarop alles tof is: de dag waarop je kan en mag genieten van de 
dingen waar jij je voor hebt ingespannen. Voor wat jij tot bloei gebracht hebt en van hoe je daarbij 
ook zelf tot bloei gekomen bent. Een dag om je zegeningen te tellen.  
 
Hoe die volheid, die compleetheid er in jouw leven uit ziet, wat volheid geeft zal voor iedereen 
anders zijn: volheid is voor de één een goed leven met vrienden en familie, voor de ander een 
professionele carrière waarin je toekomt aan wat jij van belang vindt, voor weer iemand anders is  
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een vol leven, een leven ten dienste van anderen. Maar de oproep van Jesaja klinkt voor iedereen 
hetzelfde: zoek naar wat jou compleet en heel maakt: dat betekent soms de uitgestippelde koers 
loslaten en nieuwe wegen zoeken, en soms betekent het vasthouden aan het pad dat je bent 
ingeslagen. 
 
Het leven als een klaproos: even in volledige, uitbundige bloei, maar tegelijkertijd ook heel 
kwetsbaar: en dan zijn er ook mensen voor wie het leven extra kwetsbaar is, voor wie ontkiemen 
en je bladeren naar de zon richten al een opgave is, omdat ze ziek zijn, moe zijn, omdat iedere dag 
weer moeite kost. Waar haal je dan nog inspiratie vandaan? Wat geeft nog echte verzadiging als je 
door moet, maar de moed ver te zoeken is? Ik heb diepe bewondering voor mensen die het lukt om 
in de meest moeilijke omstandigheden toch zin en betekenis te vinden, al is het maar genieten van 
die ene vriendin die langskomt, dat ene kaartje, die zon die doorbreekt, die bloem in het parkje die 
bloeit… En soms is het ook gewoon te moeilijk om heelheid te zoeken, is de confrontatie met de 
eindigheid, met de beperking te verlammend, en kan je alleen maar hopen dat die belofte die 
Jesaja namens de Eeuwige uitsprak geen holle frase zal blijken te zijn: Leen mij je oor en kom bij 
mij, luister, en je zult leven. 
 
Het beeld van de klaproos doet mij ook denken aan Israël en Palestina. Ik heb een tijd in Israël 
gewoond en ik kom voor onderzoek veel in Palestina. Als je daar in het voorjaar in de natuur gaat 
wandelen is het land bedekt met klaprozen. Dat zal de komend lente niet anders zijn, misschien nog 
wel meer dan in de afgelopen jaren, omdat de plant vooral goed groeit op aarde die onlangs flink is 
omgewoeld. Dan kunnen zaden na 50 jaar opeens ontkiemen. En die verstoorde en verschroeide 
aarde is er nu meer dan ooit, omdat net als ooit op de Vlaamse velden de graven zich aaneenrijgen, 
iedere steen is omgekeerd, het leven geterroriseerd en platgebombardeerd is. Terwijl bloemen zich 
niets aantrekken van grenzen, zijn die er helaas wel voor mensen: het verdriet, de woede, en het 
verlangen naar wraak zijn aan alle kanten van de grens groot... Dat de klaproos ons herinnert aan al 
die verloren levens en dat we doen wat we kunnen om de menselijkheid te redden.  
 
In de tekst van Jesaja gaat het over brood en wijn die echt kunnen verzadigen. Zoals iedere week, 
breken we hier ook vandaag weer het brood en delen we de wijn. Een moment van aandacht: ieder 
keer weer. Een moment om stil te staan bij waar het werkelijk op aankomt in ons leven. Een 
moment ook dat verwijst naar de liefde van de Eeuwige, van Jezus, van de mensen om ons heen, de 
liefde die soms opeens volheid, heelheid, verzadiging kan aanreiken waar we die zelf niet meer 
zien. Brood als leeftocht voor onderweg en wijn als aansporing in de zoektocht naar een leven in 
volheid.  
 
Dat de Geest van Eeuwige ons als een vogel op onze schouder inspireert op dat pad.  
Amen 
 
Slottekst Matteus 5:6 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden.  
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