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Thema: de kleine profeet Maleachi

Openingstekst:

Vorige week zondag is na de lezing en overweging van het bijbelboek Hosea deze bijbel met een
dramatisch gebaar dichtgeslagen, met het voornemen (van de voorganger) om die op deze plaats
nooit meer open te slaan — zozeer had het bijbelverhaal gestoord. En nu zijn we weer hier om
straks opnieuw die bijbel te openen, altijd met ontzag en met verlangen de woordenwerkelijkheid
van Israéls bijbel binnen te treden en te zoeken naar wat ons toespreekt - en ons zou kunnen
troosten en bevrijden. Op die weg kan ons helpen de Joodse denker en schrijver Martin Buber, die
ons in zijn magistrale werk ‘Het geloof der profeten’ vertelt over het profetische geloof van de
Schriften van zijn volk. Hij vertelt dit over de profeet: [blz. 5]

“Wat hij (de profeet) over de toekomst te zeggen heeft, is gebonden aan het alternatief van de
situatie (van het moment). Hij mag zijn opdracht niet (...) daarin zien, dat hij boven de tijd staat en
zo het komende tijdperk zou moeten ‘onthullen’. Hij kondigt een gebeuren aan dat verborgen maar
op handen is, vanuit de dynamiek van het alternatief dat op dat moment geldig is — en dat doet hij
tegelijk met het oog op die dynamiek. (...) Met het uitspreken van zijn woord stelt hij de mensen die
voor hem staan voor de beslissing tussen de weg en de wegen. En het lijkt erop dat hij met de
uiterste nauwkeurigheid een noodlot aankondigt dat in de tijd vaststaat en onafwendbaar is. Maar
er blijft toch ruimte voor het ondanks alles hoopvolle ‘wie weet...!" van de bewoners van Nineve
[Jona 3: 9]. Er blijft ruimte voor de omkeer van de mens van zijn wegen naar Gods weg — en voor
Gods ‘omkeer’ naar genade.”

Lezing:

Inleiding

Ik open nu dit boek, de bijbel, blader snel voorbij het profetenboekje Hosea, alle kleine profeten
voorbij tot aan de 12¢, de laatste, Maleachi. ‘Mijn bode’, ‘mijn engel’ betekent die naam, die eigenlijk
geen naam is maar een functie-aanduiding. Als een bode van Godswege treedt deze profeet zijn volk
tegemoet, in de tijd na de ballingschap, toen na het eerste enthousiasme van de wederopbouw
verveling en vertwijfeling toegeslagen hadden.

Zijn profetenboek bestaat uit 6 twistgesprekken tussen aan de ene kant de Eeuwige zelf of zijn
profeet steeds beginnend met een vraag of een klacht, en aan de andere kant het volk met
tegenspraak. In de allereerste dialoog begint de Eeuwige met een veelzeggende liefdesverklaring
voor zijn volk: Ik heb jullie lief...’, dat is de opmaat, de leeswijzer voor alles wat daarna volgt —en dan
beginnen de tegenwerpingen, alle dialogen door. We horen nu de laatste dialoog:

Maleachi 3:13 — 24 (3:13 — 4:6) [vertaling Harry Pals]

13 Hard tegen mij zijn jullie uitspraken, zegt de Eeuwige —
en dan zeggen jullie: wat hebben wij uitgesproken tegen U?
14 Jullie zeggen: onzin is het God te dienen,

welk nut heeft het dat wij bewaren wat Die te bewaren geeft,
dat wij in het zwart gaan voor de Eeuwige van de legers?

15 nu, wij prijzen de brutalen gelukkig,
zij worden zelfs opgebouwd terwijl ze schoftenstreken doen...!
zij stellen zelfs God op de proef en ontsnappen...!
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16 Dan bespreken zij die ontzag hebben voor de Eeuwige, ieder met zijn naaste: toch zal de
Eeuwige het opmerken en horen,
er zal een boek van gedenken geschreven worden voor Hem,
voor wie ontzag hebben voor de Eeuwige,
voor wie met Zijn Naam rekening houden:
17 ze zijn van mij — zegt de Eeuwige van de legers —
voor de dag die ik aan het maken ben; ik spaar hen,
zoals een man zijn zoon spaart die hem dient;
18 jullie zullen omkeren en zien
het verschil tussen rechtvaardige en schoft,
tussen wie God dient en wie Hem niet dient.
19 (4:1)Want ja, die dag komt, brandend als een oven;
dan zijn al die brutalen en alwie schoftenstreken doet een stoppel:
de dag die komt verzengt hen, zegt de Eeuwige van de legers,
die van hen wortel noch tak zal overlaten; -
20 (2) maar opgaan zal voor jullie die ontzag hebben voor mijn Naam de zon van de gerechtigheid,
met genezing in haar vleugels;
jullie gaan naar buiten en dartelen als kalveren uit de stal,
21 (3) jullie vertrappen schoften,
want zij zijn stof onder de holtes van jullie voeten
op de dag die ik aan het maken ben, zegt de Eeuwige van de legers.
22 (4) Gedenk het onderricht van Mozes, mijn dienaar,
dat ik hem geboden heb op de Horeb, voor heel Israél,
inzettingen en rechtsregels.
23 (5) Ja, ik ben bezig jullie te zenden Elia, de profeet, vooraf aan het komen van de dag van
Eeuwige — die grote, die ontzagwekkende;
24 (6) hij zal het hart van vaders doen omkeren naar zonen en het hart van zonen naar hun vaders
- anders moet ik komen en het land slaan met een banvloek...!
Zo kunnen de profetenrollen niet eindigen, zeiden de rabbijnen later, met een banvloek. Daarom
lazen ze vs. 23 nog eens:
23 (5) Ja, ik ben bezig jullie te zenden Elia, de profeet, vooraf aan het komen van de dag van
Eeuwige — die grote, die ontzagwekkende... [lied]

Overweging:

Beste toehoorders, we zongen een vrije bewerking van een ander deel van Israéls bijbel, de
psalmen, [ps.12 —ZZZ 431].

De psalmen herinneren ons er bij uitstek aan dat de bijbel geen boek is buiten het dagelijks leven
om. Heel het psalmenboek gilt en kreunt en siddert en schokt van alles wat zich in het leven
voordoet. Het neemt de kreten van wanhopige mensen over, het versterkt al het roepen om recht
en vrede. Het noemt de pijn en de vreugde van het leven bij de naam, kijkt erachter, kijkt eronder.
En het ontmaskert: de onechtheid, de leugen, de mooipraterij, ‘de afgrond der harten’ (zoals we
zongen).

En daar staat dan in het lied bij: ‘Ik ken...". En eerst: ‘Hij zegt...”. Dat wil — hoe stuntelig, hakkelend,
tastend ook, maar vooral ook: op poétische, zangerige wijze — ons verbinden met een macht-in-
persoon, ons een waarachtig woord overbrengen, een woord gelouterd in wanhoop en hopen, en
in vergeven (zoals we ook zongen). Een woord van hogerhand, van een dragende macht, een
bevrijdende werkelijkheid die tastend ‘god’ genoemd wordt — een twijfelachtig woord, zo vaak
misbruikt met al die goden in onze wereld — hoe dan ook: groter dan ons hart, een woord voor ons,
die als ‘ontroostbaren’ worden aangeduid (en dat woord begrijpen we in deze verdrietige weken
heel goed). Dat woord is als een handschrift van licht aan de hemel, bij wijze van spreken ‘uit de
hemel’.
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De psalmen en de profeten horen samen, bij-een. Psalmen vormen hartspoézie, profeten zijn
doorzieners - geen zieners, al helemaal geen voorspellers, maar doorzichtgevers. En die leggen
bloot wat onderin op de bodem van ons hart ligt, de onderbuikgevoelens onder mensen, de
stemming onder het volk: Ja je kan wel altijd een gutmensch willen zijn, je inspannen, je inzetten,
het goede doen, noem het: God dienen — maar wat helpt het? Wat heb je eraan? Wat haalt het uit?
(wat win ik erbij? - kan meeklinken, ‘welk nut heeft het? - maar ik hoor vooral toch de bredere
wanhoop: wat helpt het allemaal wat wij doen?) Kijk zelf maar hoe de brutalen meer dan de halve
wereld hebben, het overnemen in onze wereld, elke hoopvolle ontwikkeling inpalmen — het is toch
godgeklaagd! De hoop op duurzaamheid gebouwd op de olie van Dubai. Wat zullen wij dan nog?
Dat wordt diep uit de harten opgediept, ook uit ons hart, toch? Het grote afhaken, terugtrekken,
schouder ophalen.

En daar klinkt dan een oordeel over: ‘Hard tegen mij is het’, klinkt dan het profetenwoord, hard
tegen de God van de bevrijding, tegen het gezamenlijke doortrekken van de bevrijding, datgene
waarvoor het volk bevrijd is: bondgenoot van God zijn. Je laat het bevrijdingsproject los, als je
mismoedig terugtreedt. Je geeft het verbond op, je deserteert.

Het volk van toen, terug in het land van belofte, wordt aangesproken: jullie, hoorders — en via hen
wij, eeuwen later, meelezers, met onze wankelmoedigheid.

En dan, en dan - dan gebeurt er iets wonderlijks: er klinkt opeens een andere toon: die
mopperende, halfslachtige mensen — dus ook wij - worden verwezen naar anderen, ‘zij’, mensen die
‘ontzag hebben voor de Eeuwige’ [16]. Wat is dat, ontzag hebben? Geen vrees, geen angst voor
God, maar eerder eerbied, geen verlammende eerbied, maar moedgevende inspirerende
aansporende eerbied om uit te leven, om je te verbinden. Wat zou van hen te leren zijn? Dat staat
in het vervolg: volhouden, doorzetten, erop vertrouwen dat je inzet niet vergeefs is, dat het hemels
opgemerkt wordt, meetelt, meedoet, meebouwt aan een wereld zoals God zijn schepping altijd al
bedoeld heeft — dat wil het beeld van een gedenkboek zeggen.

Dat is een grondpatroon van alle bijbelverhalen: er zijn altijd mensen die volhouden. Dat zijn niet
zonder meer de vromen, de kerkgangers, wij zijn het ook niet automatisch — maar we worden
verwezen naar anderen die het niet opgeven, die de toekomst voor ogen houden, zich ervoor
blijven inzetten. Wie zijn zij? Misschien maar een kleine minderheid: niet de macht van het getal,
maar de kracht van de inzet telt. Kijk maar hoe de profeet dit uitwerkt: er klinkt daarna weer ‘jullie’;
ik hoor: door hen, die volhouders, zullen jullie omkeren [18]. Wat een geweldig woord is dat, vol
hoop. ‘Je bekeren’ dus, niet als iets wat eng-religieus is, maar een omkeer naar beter zien: het
verschil tussen rechtvaardige en schoft. In traditionele vertalingen wordt ‘schoft’ met ‘goddeloze’
vertaald, maar dat staat er niet, het gaat niet om de atheist of de agnost, maar om degene die de
bevrijding van mensen tegenwerkt — ‘ploert en schender’ vertaalt Oosterhuis in zijn
psalmbewerkingen. En schoft is een passend scherp woord...

Er zijn machten die lak hebben aan de levens van gewone mensen — zie al het geweld dat steeds
weer op mensen losgelaten wordt, zogenaamd om vrede te brengen; zie de machten die naar
Dubai kwamen voor een mooie oliedeal. Maar er zijn ook altijd hoopvolle tegenbewegingen die
mensen samenbrengen op de weg van de vrede, van de liefde voor de aarde, om samen al de
bedoeling van de schepping, van de Schepper vorm te geven, tegen alles in. Ook al gaan de
ontkenners van de klimaatnoodtoestand Nederland regeren, ik weet zeker dat de hoopvolle
creatieve acties van Extinction Rebellion doorgaan, toenemen. Ook al worden asielzoekers steeds
meer zwart gemaakt, als zondebok gebruikt, het ondersteunen van hen door duizenden gaat door,
daar is draagvlak voor. Met woede, en vooral liefde.

In dat veld, dat strijdperk, bevinden wij ons, aangesproken als toehoorders van het eeuwenoude
verhaal van bevrijding. Wakker geschud, alert gemaakt, ons dagelijks bekerend tot de bevrijding,
tegen alle prietpraat en eigen moedeloosheid in... Daar wil de profeet ons op deze 3° zondag van
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Advent brengen, richting Kerst, op deze zondag die vanouds ‘Wees blij!" heet, waarop de feestkleur
wit van Kerst al door het donkere afwachtende paars van advent heen kiert en het roze kleurt —je
kunt het zien aan de bloemschikking.

Tenslotte. Het boekje Maleachi laat dit op eigen manier zien. Als een koepel van hoop staat over
onze wereld, over onze levens heen het begin en het einde van deze boekrol. Om te beginnen het
godswoord ‘lk heb jullie lief’, als uitnodiging om bondgenoot in deze liefde te zijn en te blijven, om
dat vol te houden. En tenslotte het finale woord: er komt een dag van alles omgekeerd.
Ontzagwekkend en hoopvol tegelijk. En ondertussen leven met Mozes en Elia, heeft iemand ooit
toegevoegd aan dit boekje: doe de woorden van Mozes, de 10 en de andere, waarmee je bevrijd
bent uit de slavernij, om vrij te blijven. En kijk uit naar de toekomst die Elia brengt, waarin de
generaties zich naar elkaar toewenden, elkaar begrijpen; dat betekent voor ons, voor nu: leef nu al
zo dat de komende generaties ook leven hebben op een levenschenkende aarde, leef daarvoor, in
hoopvolle verwachting, Zo moge het zijn.

Slottekst

We gaan de laatste week richting Kerst in, richting het kind van Kerst: Kerstfeest is Christusfeest.
Allerlei voorlopers wijzen ons de goede richting: Maleachi, en ook alle herinneringen aan zijn
woorden in het Tweede, het Nieuwe Testament, de evangelieverhalen vooraf aan Jezus’ geboorte,
waarin ook Elia voorkomt. Daarover horen we uit het begin van het evangelie naar Lukas: [1: 15b —
17]

Om deze omkeer te leven, zoekend naar een Kerst als een feest richting een goede toekomst voor
allen, worden wij gezegend, zegenen wij elkaar, om tot zegen te zijn voor anderen:

Moge de Eeuwige, de God in Jezus onder ons afgedaald, ons allen zegenen met onrust en hoop,
met liefde en vrede op de weg voor onze voeten. Amen.
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