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. Judith van den Berg-Meelis
|e|den Thema: Dag van de armoede

Openingstekst:

We moeten elkaars familie worden, dacht ik,

omdat je soms zin hebt je familie keihard tegen een muur te duwen,
maar je wel samen de voorraadkast gaat uitmesten.

Maar denkend aan Kopland geloof ik niet dat dat genoeg is.

We moeten elkaar worden.

Als we tenminste willen

dat onze eenzaamheid de planeet niet vernietigt.

We bewegen ons samen in de lucht.

En dat die lucht soms zo erg in beweging is,

dat ie dingen kapotmaakt

en soms zo stilvalt dat we wanneer we op zee zijn,
onszelf kunnen zien in het spiegelgladde water,
waarna we huilen omdat we iets missen.

Waarna we jeuk krijgen en iemand op onze rug krabt
op een plek waar we zelf niet bij kunnen.

(Rebekka de Wit- We komen nog één wonder tekort / de Afhankelijkheidsverklaring)

Lezing:

Deuteronomium 15:7-11

Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen
volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u
moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. Wees niet zo laaghartig om
bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan —waardoor u de
ogen sluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de
HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend.
Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u
doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover
iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

Zaligversprekingen Droominee, gebaseerd op Mattheus 5
https://vimeo.com/116979085

Overweging

Zusters en broeders in Christus,

Ik wil beginnen met een test — om met elkaar na te gaan hoe bevoorrecht we zijn, of niet.
Sommigen van u zullen er wellicht al bekend mee zijn, de 7 privileges/ vinkjes van Joris Luyendijk.
Allen gaan staan & zitten wat niet op jou van toepassing is.

Zeven Privileges:

vV wit

v/ Minstens één in Nederland geboren ouder

vV Minstens één hoogopgeleide en/of welgestelde ouder
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V Hetero

v Gymnasium of vwo

V Universiteit

Vv Man

Wie had er 5 of meer?

*Laat onze bevoorrechte positie zien. Waar we ons meestal niet van bewust zijn.

*Allemaal dingen die iemand, van migrantenachtergrond, een praktische opleiding, woonachtig in
de krachtwijken van Leiden niet heeft.

*Ga eens na hoeveel mensen je in je eigen familie of vriendenkring hebt met 1, 2, 3 vinkjes- en bij
hoeveel van hen je ook thuis eet, over de vloer komt?

*Hoeveel mensen ken je in de bijstand, wia, wajong, met uitkering?

Het probleem zit hem hierin dat mensen uit de bevoorrechte leefwereld op posities van invloed,
leidinggeven, macht zitten, of beleid voeren, geld uitgeven aan de mensen die uit die andere
leefwereld, met maar enkele vinkjes. Tim ’S Jongers - directeur van de Wiardi Beckmanstichting- en
zelf opgegroeid in armoede, zegt daarover het volgende: “Armoede is als een ander land. Een land
met een andere cultuur- met eigen taal, keuzes, omgang”. En als zij - die daar niet zijn opgegroeid,
zich niet bevinden of daar bekend mee zijn - daar wel politieke keuzes, beleid, wetenschap
uitoefenen of leidinggeven, is dat niet vreemd? Dat je nooit in dat land geweest bent, maar toch
daar over denkt mee te kunnen bepalen, besluiten, oordelen? Kijk maar naar die politica die laatst
600 euro te hoog zat bij een inschatting van bijstandsniveau.

Ik geef als predikant geen stemadvies, maar wil u wel bewust maken van onze bevoorrechte
posities en wat onze christelijke opdracht om als gemeenschap op te komen en zorg te dragen
voor de kwetsbare delen van het lichaam.

Bij het spreken over armoede wil ik 2 kanttekeningen plaatsen:

1 Laten we mensen niet identificeren, definiéren of gelijkstellen met hun armoede of beperking.
Armoede is een gebrek aan geld.

2 En het tweede: Er zijn vele vormen van armoede, niet alleen die ene gedefinieerd door geld. Als
we nagaan waar wij gebrek aan hebben, zijn wij dan niet net zo goed ‘arm’?

Een gebrek aan:

gezondheid,

tijd,

rust

aandacht

verbinding (Leiden scoort bijzonder slecht op sociale cohesie)

gebrek aan zin, betekenis?

Wie is er nu eigenlijk arm, zou je je kunnen afvragen? Hebben wij niet allemaal zo onze breuklijnen,
gebreken- en zou het niet beter zijn- zoals vorige week Owe aanhaalde met het begrip ‘Kintsugi’ om
die te laten zien? Dat in plaats van het nastreven van perfectie, keeping up appearances, onze
gebrokenheid misschien wel een eerlijker beeld is- zonder facade/ masker. En bovendien de ander
ook uitnodigt om ook zijn of haar kwetsbaarheid te tonen.

Zo spiegelde een van mijn oud- gemeenteleden me dat de wekelijkse AA-groep in mijn kerk
misschien wel meer Christus naleefde dan de zondagse kerkgangers. Dat je je allereerst eigen
gebrokenheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid te aanvaarden: ik heb de ander nodig. Zijn zij - die
daar door schande en schade ervaringsdeskundige zijn geworden - daarin niet zaliger/ dichterbij dat
eeuwige geheim? Zoals spoken word toont?

Lelijk en zalig tegelijkertijd - want ik ken ook net zo goed de weerbarstige en rauwe werkelijkheid
van hen die door ons sociale vangnet van Leidse voorzieningen heen vallen.
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In de versnipperde en uitbestede maatschappelijke zorg lukt dat niet, in je eentje - zonder sociaal
netwerk net zo min. Dat vraagt om naastenliefde, om gemeenschap van onze kant, ontmoetings-
plaatsen, en plekken van hulp, luisterend oor- niet alleen in die mooie Bakkerij van ons, maar het
liefst in alle kerken en als christelijke ‘noaber’. En dat is waar het in de kern omgaat: niet om het
gebrek, de kwetsbaarheid of breuklijnen- maar om inclusie, en dat vraagt aan ons een radicaal
andere omgang, een die terug te herleiden is naar de joodse wet en de Goddelijke omgang van God
als bevrijdende God- en later ook Jezus- met de gemarginaliseerde mensen.

In de Bijbelboeken van Deuteronomium en Leviticus vind je een aantal leefregels en wetten met
betrekking tot de armen. Het doel van deze wetten is om mensen die door armoede niet mee
kunnen doen in de maatschappij weer volledig deel te laten uitmaken van de gemeenschap.

De wetten in Leviticus maken zorg voor de arme mensen tot een onderdeel van het dagelijks leven
en een zaak van iedere Israéliet persoonlijk: dat zijn twee belangrijke elementen die wij in onze
huidige maatschappij meer aandacht zouden moeten geven: het streven zou moeten zijn om
mensen, buitengesloten door armoede, weer deel te maken van de gemeenschap. En dat die zorg
daarvoor aan jou persoonlijk gevraagd wordt.

En dat lijkt tegenstrijdig te zijn:

-De zorg voor de armen als plicht.

-En armen zullen er altijd onder jullie zijn.

En daarboven op het nieuwtestamentische perspectief van de zaligsprekingen: Zalig zijn zij die het
verkloten, spreekt de droominee. Is dat een doekje voor het bloeden - wacht maar- houd nog even
vol, of houd je maar koest, want straks komt Gods nieuwe wereld? Ontslaat het ons van onze plicht
om meer te doen dan alleen geven van wat we overhebben?

Nee- dubbel nee- voor hen en voor ons: als eerste wordt hierin Gods radicale keuze liefde voor
gemarginaliseerden duidelijk. Die liefde, net zoals mijn eerdere punten over ‘terug in de
gemeenschap- en jouw persoonlijke betrokkenheid’ van de bevrijdende God- zou ons er radicaal
toe moeten overtuigen dat dat voor ons hier en nu geldt: om geen genoegen te nemen met
bestaande structuren van onderdrukking, uitbuiting, uitsluiting en onrecht.

Dit gaat niet om liefdadigheid, maar om recht doen- in navolging van God die Israél bevrijd heeft uit
Egypte. Wij als geliefden van God en zelf ontvanger van dat bevrijdend handelen- moeten op
dezelfde manier handelen tegenover mensen, of de schepping die dat nodig hebben.

Eigenlijk is het niet ingewikkeld: ‘Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen
een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!’
Wie weet krijg je dan ooit te horen: ‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. (...) Want toen ik honger
had

De crux zit hem er alleen in om in beweging te komen: Breek uit je bubbel, Ga er op uit, ga de
ontmoeting aan- niet uit liefdadigheid, maar uit liefde, nieuwsgierigheid naar de ander. Dat kunnen
wij, ieder voor zich, in ons persoonlijke leven toepassen. Door juist jouw bevoorrechte positie,
kennis, invlioed ten goede te gebruiken, te delen in datgene wat jij in overvloed hebt: aandacht, tijd,
levenservaring- kennis, netwerk. En door bewust naar plekken en activiteiten te gaan - buiten je
bubbel: buurthuis, andere sport of hobby, bij Leger des Heils, de Voedselbank, nieuwe maaltijd
Buurtbuik in De Bakkerij. Of de buurtkroeg.

En laat ik voorop stellen: ik weet natuurlijk hoe maatschappelijk betrokken en actief jullie Ekklesia
is. Maar als dat belangrijk voor je is, waarom zit er dan zo’n grote tegenstelling tot hoe bevoorrecht,
wit en uniform wij vandaag hier samen zijn- en de maatschappelijke bevlogenheid doordeweeks?
Zit daar niet een discrepantie? Als daar je hart zo vol van is - zitten wij in deze
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wonderschone kerk, met deze wonderschone liturgische traditie nog wel op de goede plek?
Kortom is dit huis van God, onze ‘kerkvorm’ synchroon met onze missie, dat wat we willen
uitdragen, waar we van dromen?

Wie moet er in beweging komen? Zijn wij in onze witte hoogopgeleide kerken niet te zeer
vastgeroest, staan we nog wel open voor verandering, voor de ander of moeten nieuwkomers zich
conformeren aan ons? Wat zou er gebeuren als je in beweging komt, een beweging wordt- die zich
zoals de zonnebloem richt en beweegt naar de zon? Wat als je een kerk of buurtcentrum zou delen
in Leiden Noord, Zuidwest of daar een maaltijdproject begon? Wat zou er gebeuren als je je geld
stopte in een oud klooster, een boerderij met een community garden, een woongemeenschap, wat
kamers voor vluchtelingen, samen eet, deelt en bidt en zo als huis van God thuis geeft en vorm
geeft?

Het zijn maar een paar dromen, vergezichten zo je wilt.

Misschien is arm zijn in onze context wel ‘het willen blijven vasthouden aan hoe we het altijd
deden’ Of vast blijven zitten in je bubbel van gelijkgestemden. En kan loslaten, openbreken iets
nieuws beteken, rijkdom in verbinding opdelven?

Het belangrijkste in deze is de beweging: naar boven - en van boven naar beneden - en daarmee
naar opzij - naar je naaste. Gods betrokkenheid en liefde voor de wereld - moge ze gestalte krijgen
in en door en met jou.

Amen

Slottekst

Hoe kunnen we een begin maken, verder komen om uit onze bubbel van gelijkgestemden en in
beweging komen? Dat vraagt, met een filosofisch begrip perspectivistische lenigheid, nieuwsgierige
en gelijkwaardige omgang met de ander, gewoon maar beginnen en op weg gaan, samen:

'Wijsheid is de mogelijkheid iets op een andere manier te zien’
(Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole)

Ekklesia Leiden
Rapenburg 100
2311GA Leiden
www.ekklesialeiden.nl
info@ekklesialeiden.nl
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