ekkleSIa 14 januari 2024
|eiden Rob van Waarde

Serie: Wat heeft Marcus ons te zeggen?
Thema: Het beeld van het zout

Openingstekst:

‘Wil je een braam?’ De bramen die we onderweg hadden geplukt waren klein en een beetje zuur,
dus ik nam er alleen een uit beleefdheid. Maar toen ik hem in mijn mond stopte, wist ik niet wat ik
proefde. Zacht, zoet, een volle bordeauxrode herfstsmaak, en in de verte, een lichte zilte smaak.
‘Dacht je dat de tijd voor bramen voorbij was? Je moet wachten tot het laatste moment, dat
moment tussen rijp en overrijp. Als de mist komt en de zilte lucht zich op het fruit afzet ... die kun je
nergens kopen, die vind je bij geen chef-kok. Je kunt ze niet maken; het moet met de tijd en de
natuur komen. Een geschenk. Juist als je denkt dat de zomer voorbij is en de goede dingen
verdwijnen.’

Uit: Het zoutpad, Raynor Winn

Lezing:

Marcus 9:42-50

Wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, zou beter af zijn als hij met een
molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je ten val brengt, hak hem dan af: je kunt
beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna gaan, naar
het onblusbare vuur. Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven
binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je ten
val brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het
bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur
niet dooft. ledereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht
verliest, hoe zul je het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en
bewaar onder elkaar de vrede.’

Mattels 5:1-13

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich
heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de
hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad
betichten.

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze
voor jullie de profeten.

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout
worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
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Lucas 14:27-30 en 33-35

Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die
een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor
de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat
ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.”

Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.
Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht
teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het
weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Overweging:

Inleiding

In deze serie gaan we in op passages uit het Marcus evangelie die ook voorkomen bij de
evangelisten Matte(s en Lucas. De bijbelwetenschap vermoedt dat Marcus zijn evangelie rond het
jaar 70, net na de val van Jeruzalem, heeft geschreven. Zo’n twintig jaar later schrijven Mattels en
Lucas onafhankelijk van elkaar hun evangelie. Elk van hen legt net een iets anders nadruk om aan
hun lezers duidelijk te maken waar het omgaat. Wat heeft Marcus bedoeld? En vervolgens, wat
hebben Mattheis en Lucas daarmee gedaan, met het oog op hun publiek? De tekst van vandaag is
het beeld van het zout.

Waarom het beeld van het zout? lets over de gebeurtenissen ten tijde van Marcus

Wat wil Marcus uitdrukken met het beeld van het zout? Marcus schrijft zijn evangelie tijdens of
kort na de val van Jeruzalem. Joden kwamen in opstand tegen de Romeinen, er brak een
burgeroorlog uit, en daarna grepen de Romeinen verwoestend in. De tempel, het zichtbare
centrum van de joodse godsdienst is er niet meer. Hoewel er christengemeenschappen verspreid
over het Middellandse Zeegebied zijn ontstaan, moeten de gebeurtenissen ook Marcus en zijn
lezers geschokt hebben. Galilea, Judea en Jeruzalem zijn de ontstaansplek van de christen-
gemeenschappen, ze vormen een soort geestelijk thuis. Wat is nu hun plek in de wereld? Hoe
oriénteer je je in een tijd van zoveel chaos?

Die achtergrond is, denk ik, belangrijk om het beeld van het zout te begrijpen. Marcus noemt het
beeld wanneer hij vertelt hoe Jezus en zijn leerlingen rondtrekken. Door genezingen, tekens en
toespraken maakt Jezus duidelijk wat hij voor ogen heeft. De leerlingen zien hoe hij mensen recht
doet en hun plaats in de samenleving weer laat innemen. En zij worden uitgenodigd om datzelfde
te doen. Maar kort daarna hebben de leerlingen een meningsverschil. Ze zijn bezig met wie van hen
het belangrijkst is. Als reactie wijst Jezus op een kind. In de Romeinse tijd werden die minder
belangrijk geacht dan in de onze nu. Het belangrijkst is degene die zich dienstbaar maakt, die
aandacht geeft aan wie geen stem krijgen in de samenleving. Het gaat hem dus om een omkering
van wie en wat belangrijk geacht worden. Leven op een andere manier. Maar dat is niet zo
eenvoudig, als je altijd bepaalde waarden voorgehouden hebt gekregen en als dat om je heen nog
steeds gebeurt.

Op dat punt noemt hij het zout. Het gaat erom dat zij als zout in de wereld zijn. Daarmee worden
verschillende dingen bedoeld.

De werking van zout

Als eerste is het zout ‘goed’. Het geeft aan de ene kant smaak, maar aan de andere kant heeft het
ook een belangrijke werking. Hoewel je er maar weinig van nodig hebt, kan het voorkomen dat het
hele gerecht bederft.

Bij Mattels wordt dat nog duidelijker. Ook Mattels vertelt hoe Jezus met zijn leerlingen rondtrekt
en er zijn veel mensen op de been. Uit hun houding en hun gezichtsuitdrukking spreken hun zorgen
en verlangens. Dan neemt hij zijn leerlingen apart, een heuvel op. Wijzend op die mensen zegt hij
tegen de leerlingen: zalig wie verdriet hebben, want ze zullen getroost worden. Zalig wie zuiver van
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hart zijn. Zalig jullie, als ze je om mij vervolgen.” De Bergrede gaat eerst over de mensen onderaan
de heuvel, en mondt uit in een opdracht. ‘Jullie zijn het zout van de aarde’, als je er voor deze
mensen bent.

Welke plek heb je in de wereld? Er komt veel op je af. En je kunt niet alles. De opdracht is om je te
verbinden met diegenen zoals die mensen onderaan de heuvel. Die over het hoofd gezien worden.
Die zich verlangen naar recht. Als je je met en voor die mensen inzet, dan werkt dat op door op de
omgeving. Omdat het anderen gaat opvallen. En dan kan er veel meer veranderen.

Een aantal jaar geleden spande de organisatie Urgenda een rechtszaak aan tegen de Nederlandse
staat. Maar los van de uitkomst van die zaak in Nederland, inspireerde het mensen in andere
landen. Meer dan 150 rechtszaken zijn over de hele wereld aangespannen tegen overheden en
andere partijen. En dan te bedenken dat het begon met een idee van een groepje van hoeveel
mensen? Twee, drie? Dus de indirecte werking is groter dan de zaak in Nederland alleen.

De kracht van zout bewaren

Een tweede aspect van het zout, is dat het zijn kracht kan verliezen. En dat je die niet zelf terug
kunt brengen. Het is belangrijk om te weten, dat het zout uit die tijd, plaatselijk gewonnen werd.
Doordat het een mengsel van zout en andere stoffen was, kon het na verloop van tijd smaakloos en
onbruikbaar kon worden. In elk geval is dat wat ermee wordt uitgedrukt: wees zorgzaam, dat de
kracht van het zout niet verloren gaat.

Dat is wat er in het verhaal bij de leerlingen gebeurt: op het ene moment zijn ze gegrepen door het
goede wat ze zien gebeuren, maar op het andere moment zijn zij bezig met zichzelf. Het vraagt
toewijding om vast te houden wat werkelijk waardevol is. Daarvoor heb je elkaar nodig. Daarom
voegt Jezus eraan toe: ‘en bewaar onder elkaar de vrede.” Als de onderlinge verstandhouding
verstoord raakt, gaat de werking verloren die smaak geeft en die bederf tegengaat. Ook bij Lucas
komt het radicale commitment naar voren. Ben je bereid de consequenties te trekken? Hij maakt
de vergelijking met iemand die een huis wil bouwen, en die eerst kijkt of hij voldoende middelen
daarvoor heeft. Je kiest ergens voor of je doet het niet.

Vanwaar die radicale eis dat ieder afstand doet van haar of zijn bezittingen? Dat valt te begrijpen
vanuit het karakter van de christengemeenschappen die gaandeweg zijn ontstaan. Lucas schrijft
zoals gezegd zo’n twintig jaar later dan Marcus. In het boek Handelingen, ook van de hand van
Lucas, beschrijft hij de onderlinge gelijkwaardigheid in die gemeenschappen. Ze delen wat ze
hebben en geven weg wat ze kunnen missen. Daarmee laten ze samen zien hoe je anders kunt
leven. Het heeft uitstraling op de omgeving. Maar dat werkt natuurlijk alleen als iedereen meedoet.
In zijn woorden: anders verliest het zout zijn kracht.

In de meditatiegroep deden de studenten een jaar lang de oefening om bij het nagesprek rust in te
bouwen. Als iemand was uitgesproken, reageerden ze niet meteen, maar lieten ze drie seconden
stilte. Daardoor werden de gesprekken dieper. En de openheid en het respect nemen ze mee naar
de activiteiten die ze op Rapenburg 100 organiseren. De zorgzame manier waarop je met elkaar
omgaat, zou je ‘zout’ kunnen noemen: dat inspireert. Maar als een van de deelnemers steeds door
anderen heen praat, werkt het niet. Je moet het samen doen en elkaar erop aanspreken. Dan werkt
het door op anderen.

Loutering

En tenslotte is er een derde betekenis van het zout: ‘ledereen moet met vuur gezouten worden.’
Het roept het beeld op van loutering, zoals de onzuiverheden in metaalerts in het vuur verbranden
en een puur en sterk materiaal overblijft. Wat zout is, heeft zijn waarde bewezen. Over welke
loutering heeft Marcus het hier? Ik vermoed dat je dit het best kunt begrijpen door de schok van de
vernietiging van de tempel.
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In de autobiografische roman Het zoutpad vertelt schrijfster Raynor Winn hoe zij en haar man door
omstandigheden hun boerderij kwijtraken en dakloos worden, en haar man bovendien ziek wordt,
en ze dan niet anders weten te doen dan een lange wandeltocht te maken. Ze volgen enkele
maanden het Engelse kustpad langs de Engelse westkust, en op een bepaalde manier helen ze. Ze
laten hun leven op de boerderij en de dromen die ze hadden los. Ze richten zich op de zorg voor
elkaar. Letterlijk, stap voor stap. Het lopen, de elementen, het leven op rantsoen van dag naar dag.
Ze vinden de kracht om te leven terug.

En ze vinden goede mensen op hun pad. Een van de mensen die ze tegenkomen geeft hen een paar
bramen. Je moet ze precies op het goede moment eten, zegt hij. Ze zijn door de zilte lucht, door de
temperatuur en de vochtigheid gerijpt, waardoor ze tot hun recht komen. Zo kun je ze niet maken,
je kunt enkel wachten op het juiste moment. Achteraf schrijft ze: zo heeft ook het gaan van de weg
hén zout gemaakt. Gelouterd.

Binnen het studentenpastoraat vertelde een studente laatst over haar relatie met een man die haar
uitbuitte en voor wie ze met haar ouders had gebroken. Ze had al veel therapie gevolgd en die
werkte niet meer. 'Je bent therapieresistent', had een psycholoog gezegd. En ze was naar ons
doorgestuurd, met de boodschap dat ze niet meer psychisch 'gezond' zou worden. Voor jongeren
van nu een grote schok om niet aan het verwachte plaatje te voldoen.

Vanuit de ervaring van loutering is er ook een ander perspectief, denk ik. Niemands leven verloopt
ongehinderd. De vraag is altijd: hoe leef je met wat je overkomt? Toen ze verder vertelde bleek dat
naast haar verkeerde keuze voor deze man, op een bepaald moment ook het sterke besef had
gevoeld: ‘Dit kan zo niet. Ik ben meer waard dan dit.” En ondanks dat ze had gebroken met haar
ouders, waren die — op het moment dat ze bij die man wegging en bij hen aanklopte om hulp —
natuurlijk dolgelukkig om haar terug te zien.

Hoe ontdekt een mens dat diepe besef van eigenwaarde? Wanneer ervaar je hoe veel mensen om
je heen om je geven? Het overkomt je. Je kunt alleen proberen ervoor te leren openstaan.

Dat te oefenen is wat we vanuit de geloofstraditie kunnen inbrengen. Aan jonge mensen die overal
zien dat zij perfect moeten zijn. Aan jonge mensen die verlangen naar een hoopvolle plek in de
wereld. Die verlangen naar een rechtvaardige wereld. En die op een bescheiden maar krachtige
manier smaakmakers kunnen en willen worden in de samenleving.

e Het beeld van de bramen die onder de juiste omstandigheden op smaak komen ontleende ik
aan het boek van Raynor Winn, Het zoutpad: over oude wegen naar een nieuw begin, 2020.

e Voor de indirecte effecten van de door stichting Urgenda aangespannen rechtszaak zie het
boek van Jan Rotmans, De perfecte storm: op zoek naar een nieuwe balans, 2023.

Slottekst

In elke zaal waar ik spreek vragen mensen me: ‘Wat kan ik doen?’ Dan geef ik aan dat er een
beweging is om je bij aan te sluiten voor elk thema waar je je druk om maakt. ... Het mooie is dat
wie slim opereert, juist nu snel dingen voor elkaar kan krijgen. In tijden van chaos worden
bestaande systemen namelijk instabiel en kwetsbaar. Doordat instituties, de politiek en alle stelsels
en weefsels waarvan we deel uitmaken zwakker worden, kunnen kleine groepen en zelfs individuen
nu het verschil maken.

Uit: De perfecte storm, Jan Rotmans
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