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Openingstekst:  
"Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht 
van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een 
realiteit kan worden." 
Martin Luther King 
 
Lezing: Genesis 37:1-11 
Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dit is de 
geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde 
gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen 
Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun 
vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn 
andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De 
broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en 
hadden geen goed woord meer voor hem over. 
Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere 
hekel aan hem. ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. ‘We waren op het land 
schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie 
schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms 
koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen 
gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers 
vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich 
voor mij neer.’ Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, 
wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen 
neerbuigen?’ Jozefs broers werden verteerd door jaloezie, maar zijn vader bleef nadenken over wat 
er gebeurd was. 
 
Matteüs 25:31-40 
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij 
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en 
zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de 
schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn 
rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk 
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie 
gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie 
namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Dan zullende rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 
Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? 
Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toegekomen?” 
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van 
de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan. 
 
 

12 november 2023 
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Overweging 
Het begint vandaag met een bijzondere familie. En daar begint het vaak mee. In een familie word je 
groot of soms juist klein gehouden. Maar hoe dan ook: familie heb je. Daar heb je vaak weinig in te 
kiezen. Daar moet je je toe verhouden. En het gekke is, familie blijf je ook altijd. Ook als je de deksel 
op de put denkt te hebben gegooid. Je zus blijft je zus, je broer je broer. Je ouders je ouders. En 
natuurlijk familie is vaak ook fantastisch. Het is ons eerste thuis. Vaak een plaats waar je gekend 
wordt en mensen voor je gaan staan. Waar je opgroeien mag. Veel gezinnen hebben het goddank 
echt goed met elkaar en leven zogezegd met elkaar in vrede.  
 
Maar er zijn helaas ook veel families en gezinnen waar er onvrede is, waar men leeft in een diepe 
strijd waarvan men vaak niet meer weet hoe het ooit zo gekomen is…  Soms is het een strijd omdat 
een trauma generatieslang wordt doorgegeven en daardoor ontwrichtend is. Voor een vader waren 
zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog diepingrijpend, maar zijn zwijgen daarover veroorzaakte 
dat hij ook voor zijn dochter onbereikbaar werd, die op haar beurt het moeilijk vond om 
emotioneel beschikbaar te zijn voor haar kind. 
 
Ook op wereldniveau zien we veel onvrede tussen de mensenfamilies. Volken die als broeders en 
zusters naast elkaar leefden, staan elkaar nu naar het leven. Onvrede is letterlijk oorlog geworden. 
Bij anderen worden trauma’s doorgegeven van generatie op generatie en zijn bronnen van haat, 
waarin daders en slachtoffers zelfs kunnen wisselen van rollen. Deze zomer zag ik in Zuid-Afrika met 
eigen ogen hoe in deze Regenboognatie die als bevrijding gevierd werd nog steeds Apartheid aan 
beiden kanten het frame is waarin mensen elkaar opsluiten en broeders en zusters vreemden van 
elkaar blijven. En de afgelopen weken lopen onze hoofden er zelfs over van ingrijpende beelden 
vanuit Israël en Gaza. Een afschuwelijk drama dat zich ontwikkelt tot een ramp. ‘Dit nooit meer’ 
voedt het ene volk om zich te verdedigen, terwijl anderen de wereld inschreeuwen: ‘Maar dat geldt 
toch voor alle volken?’  
 
Het raakt ons en we zoeken als vanzelf naar een mening, soms vooral om onze eigen 
machteloosheid te beteugelen. En het zou maar je kind, je man of je vrouw zijn? En we weten wel 
dat het vaak mensenlevens-lang duurt voordat vrede tussen mensen gevonden wordt. Voordat dat 
er echte verzoening plaatsvindt en het goed komt. Maar in onze dagen valt ons hoop vaak stil. Wie 
durft er nou nog in vrede te geloven? 
 
Met het verhaal van Jozef belanden we eveneens middenin een broederstrijd. En ook in die bijbel is 
die broederstrijd van alle tijden. De bijbel is wat dat betreft een zeer actueel boek. Een ook deze 
broederstrijd is niet nieuw. We hoorden al van generaties voor hen, van Kain en Abel, van Sara en 
Hagar, van Jacob en Esau en hier met Jozef en zijn andere broers wordt het er niet veel gezelliger 
op. 
 
En laten maar eerlijk zijn, die Jozef is toch ook wel een arrogant mannetje dat het bloed onder je 
nagels vandaan haalt! En natuurlijk ook Jozef heeft het vast niet makkelijk gehad als één van de 
jongsten tegenover al die andere broers, maar hier heeft hij duidelijk de vlucht naar voren 
genomen. Maar ook vader Jacob moest maar eens een opvoedcursus volgen! Hij hield meer van 
Jozef dan van zijn andere zonen maar stak dat ook nog eens niet onder stoelen of banken. Dat was 
natuurlijk olie op het vuur. En terwijl die broers zich half over de kop werken, komt die Jozef in zijn 
mantel, in die gloednieuwe peperdure jas voorbij paraderen. Als een soort pauw, als een realtime-
Instagram dat voortdurend de wereld in moet schreeuwen: Kijk mij. Kijk mij. Je zou hem toch wat….  
En als klap op de vuurpijl vertelt hij dan ook nog van twee dromen. En je hoeft geen geen 
psychologie te studeren om aan enige duiding te kunnen doen. Jullie schoven bogen voor mijn 
schoven. En in een tweede droom bogen zelfs de zon, de maan en de sterren voor mij. Tsja, wat zou  
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dat nou betekenen? En natuurlijk kwam vervolgens de stoom uit de oren bij zijn broers en zelfs 
vader Jacob wordt het te gortig. Toch blijft Jacob er wel over nadenken vertelt de schrijver. Maar 
zijn broers kunnen hem wel vermoorden. In de put met die jongen.  Weg er mee. Nooit meer over 
praten. En zo gebeurt het.  
 
Maar de deur kan niet op slot in families. En de deksel kan dan wel op put zijn, maar ondergronds 
blijft het er altijd. Familie blijft familie. Je broer je broer. En het zeurt, het broeit, het bepaalt je, 
vaak steeds meer. Verzwijgen is een passieve agressiviteit die woekeren gaat. En hoe kan dat ooit 
nog goed komen? Van put tot slaaf in een ver vreemd land. Hoe komt het ooit nog goed als families 
in zulk een onvrede leven? En ook vandaag vragen wij ons af kan het ooit vrede worden in onze 
wereld?  
 
Het verhaal blijft Jozef volgen. We kennen dit wonderlijke verhaal. In de put zonder zijn lievelingsjas 
naakt en kwetsbaar onderweg als slaaf, Van Potifar en zijn vrouw in Egypte, van de dromen van de 
bakker en de schenker, van hoe Jozef onderkoning wordt en het volk redt van de hongersnood. 
Maar ook hoe hij leert aan het leven, wijsheid en mildheid ontwikkelt. Hoe de Eeuwige hem 
beschermt… Jozef mag een andere mantel ervaren. Zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is 
mijn God dichtte Oosterhuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘De ontheemden’ 
 
 
 

Als je bij ons in Gouda de wijk inrijdt, zie je een beeld van zo’n beschermende mantel. Het is een 
wat robuust beeld, maar als je er voorstaat, zie je een vrouw die met gesloten ogen haar hoofd op 
de schouder van een man legt. Hij legt teder zijn hand op haar schouder. De mantel geeft warmte, 
steun en bescherming. Het beeld staat er sinds 1964 en is destijds onthuld door koningin Juliana. 
Het beeld heet ‘de ontheemden’ en als we even de ogen sluiten dan zien we talloze van dit soort 
beelden in onze timeline, bij het journaal: al die ontheemden die vluchtend onderweg zijn, die niet 
meer weten wat ze nog kunnen hopen en soms alleen nog maar kunnen schuilen bij elkaar. 
Hopend, biddend roepend of ook God zo’n mantel wil zijn of wij voor hen zo’n mantel willen zijn…  
 
Ook de broers van Jozef overkomt dat. Ze moeten vanwege de hongersnood vluchtend onderweg 
om asiel aan te vragen in Egypte. En dan staan ze opnieuw oog in oog met hem waarvan ze dachten 
dat ze die voorgoed begraven hadden in de put van het verleden. Jozef herkent ze. Zij hem niet. En 
u kent het verhaal. Het komt goed en we zien voor ons hoe de broers elkaar huilend in de armen 
vallen. Hoe toch vrede wordt gevonden en broeders zich met elkaar verzoenen. En zij leefden nog 
lang en gelukkig zou je zeggen, want het lijkt wel een sprookje… En inderdaad daar gaan we toch 
even te snel. Sorry zeggen is wat anders dan excuses maken. Verzoening en werkelijk vrede vinden 
is een weg die je moet gaan en niet een trucje. Wil je je werkelijk verzoenen en vrede gaan leven  
 
 



 2023-11-12 – David van Veen   4 

 
dan moet er omkering plaatsvinden. Een omkering van binnen en dat is wat anders dan even snel 
handen schudden, sorry zeggen en weer door…..  
 
Vrede en verzoening is dus een weg. Dat weten we wel. Alleen al als we naar onze eigen families 
kijken, onze geschiedenis. En dan vooral hoe moeizaam die weg van verzoening is en hoe 
onmogelijk vrede lijkt. Dat maakt ’t eerlijk gezegd ook altijd wat een ongemakkelijk als er in de kerk, 
soms ook grote en hoopvolle woorden, over wordt gesproken. Want wat moet je vandaag nou 
zeggen, wat mag je nog hopen als je weet wat er straks allemaal weer te zien is op het Journaal…..  
 
Toch wijst het verhaal van Jozef en zijn broers ons daarin een weg en dan niet het verhaal uit de 
kinderbijbel die in 3 plaatjes klaar is. Nee, als we goed lezen is het ook voor Jozef en zijn broers een 
weg om vrede te vinden en zich met elkaar te verzoenen. Een weg die in ieder geval al een 
mensenleven lang heeft geduurd. En weg waarop Jozef is veranderd, maar ook zijn broers…. 
 
Om die weg wat voor het voetlicht te brengen, begin ik u de vraag te noemen die de rabbijn 
Jonathan Sacks ooit stelde, namelijk: waarom heten wij Joden eigenlijk naar Juda en niet naar 
Jozef? Een verrassende vraag. Want inderdaad Jozef staat in de hele Bijbelse traditie bekend als de 
rechtvaardige en zou als geen ander kunnen gelden als de stamvader van Israël. Dan zouden de 
Joden Jozeffieten heten of iets dergelijks. Maar dat is niet zo, nee, zij heten naar Juda en sterker 
nog uit deze stam komen de koningen voort, komt de Messias voort. Zonder Jozef de rechtvaardige 
gaat het niet, maar verder dan onderkoning is hij niet gekomen, zou je kunnen zeggen, nee, die 
echte koninklijke lijn loopt via Juda. En ook vader Jacob bevestigt dat op zijn sterfbed als hij hem 
zegent en o.a. zegt: “In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn de voeten de heersersstaf.”  
 
Maar waarom is Juda nu zo belangrijk? Of in ieder geval belangrijker dan Jozef? Juda had er met 
Ruben samen destijds weliswaar voor gezorgd dat Jozef niet werd vermoord, maar verkocht, maar 
dat maakt hem toch niet tot ons grote voorbeeld? En dan hebben we het nog niet over dat verhaal 
van zijn schoondochter Tamar waarmee hij het doet omdat hij denkt dat ze een hoer is… Waarom 
dan toch Juda? Het antwoord is omdat Juda op de weg van verzoening en vrede iets doet wat 
anderen niet doen en juist daar is hij ons voorbeeld. Hij laat namelijk echte omkeer zien. In het 
Hebreeuws Tesjoeva dat staat voor berouw, omkeer, verandering, terugkeer naar het goede. 
Tesjoeva is een weg, een proces, een heel leven in feite. En die weg van omkeer, van vrede en 
verzoening kent drie stappen. De eerste twee liggen eigenlijk wel voor de hand. Het begint met het 
kwaad erkennen en spijt betuigen. Daarna volgt dat je intentie hebt het voortaan anders te gaan 
doen. Logisch want anders stelt je spijt natuurlijk niet zoveel voor.  
 
Maar de derde stap op de weg maakt de vrede en verzoening pas echt compleet. Namelijk: dat je 
het ook daadwerkelijk anders gaat doen. Dat is wat er bij Juda gebeurt. Stap 1: Hij laat zien dat hij 
spijt heeft van wat Jozef is aangedaan. Stap 2: hij zegt tegen zijn vader dat hij persoonlijk borg staat 
voor hun jongste broer Benjamin en – stap 3 – hij voegt uiteindelijk de daad bij het woord als hij 
Jozef zegt hem maar gevangen te nemen in plaats van Benjamin. Juda is werkelijk anders 
geworden. Juda staat in voor zijn broer. Dat is in het verhaal ook het moment dat Jozef begint te 
huilen, omdat hij zich realiseert dat er werkelijk iets is veranderd. Geen broer die de ander naar het 
leven staat maar een broer die voor de ander gaat staan, zijn leven beschermt en zegt: Ja, ik ben 
mijn broeders hoeder. Daarom heten wij niet naar Jozef, de rechtvaardige, zegt rabbijn Sacks, maar 
naar Juda want Juda was de mens die kon veranderen. Want rechtvaardig willen we allemaal wel 
zijn, maar omkeren, veranderen?  
 
Het mag dus duidelijk zijn dat het een lange weg is naar vrede tussen broeders, zusters, tussen de 
volkeren. En vrede willen we ten diepste wel, ja, wie wil dat niet? Maar een Juda worden en echt 
zelf ook omkeren, veranderen en daadwerkelijk anders gaan leven? Om te doorbreken wat soms  
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van geslacht op geslacht wordt doorgegeven? In diezelfde lijn van Juda staat ook Jezus Messias en 
ook hij wijst diezelfde weg. Kom tot inkeer roept hij op de hoeken van de straten. Hij die omging 
met alle mensen en over grenzen heen, mensen de hand reikte. Hij die aan het einde een gelijkenis 
vertelt over een koning die de schapen van de bokken scheidt. En ook daar blijkt dan waar het 
uiteindelijk echt om gaat, namelijk: of je daadwerkelijk anders bent gaan leven? Brood voor de 
hongerige bent, een thuis voor vreemdelingen, zieken bezoekt, iemand die gevangenen niet 
vergeet, die barmhartig zorgt voor deze aarde, ons gemeenschappelijk huis.  
 
En zal dan ook wel geen toeval zijn dat dat beeld bij mij in deze wijk staat, de wijk die Vreewijk 
heet, Vredeswijk, met straten vernoemd naar Dunant, oprichter van het Rode Kruis, en Bernadotte 
die zich inzette voor vluchtelingen. Mensen die elkaars hoeders willen zijn, vrede en verzoening 
voorleven, die in godsnaam zelf een mantel willen zijn.  
 
Jozef, Juda, Jezus en dit beeld uit Gouda wijzen ons vandaag op de moeilijke en lange weg van 
vrede en verzoening. En misschien moeten we maar eerst eens bij onszelf beginnen. Om een Juda 
te zijn, om de daad bij het woord te voegen, om weer elkaars hoeders te zijn als een mantel om 
onder te schuilen. 
 
In Godsnaam! 
 
Amen  
 
Slottekst 
Kort verhaal: ‘Wat woorden kunnen…’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekklesia Leiden 
Rapenburg 100 
2311GA Leiden 
www.ekklesialeiden.nl 
info@ekklesialeiden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 


