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Thema: de kleine profeet Hosea

Openingstekst:
Ik kan alleen bestaan omdat anderen bestaan — betekenis van het woord Lingui, titel van de
gelijknamige film over vrouwen in de patriarchale Tsjaadse samenleving.

Dienst van het Woord, waarin de lezingen uit Hosea, de overdenking van Jan Berkvens en een
lied vervlochten zijn.

Dit zijn de woorden die God richtte tot Hosea, de zoon van Beéri, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia
in Judea regeerden en Jerobeam, de zoon van Joas, Koning was in Israel.

Toen ik ‘JA’ zei tegen de vraag om een van de kleine profeten te behandelen, zag ik die uitdaging
wel zitten. Maar daar heb ik grote spijt van. Ten eerste omdat het een hopeloos patriarchaal
verhaal is, ten tweede omdat het sinds 7 oktober nauwelijks te doen is om dit boek te lezen en het
niet te vertalen naar de huidige situatie in Israél, Gaza en de bezette gebieden. En dat in de
adventstijd, waar we naar het licht toe bewegen, terwijl we voor mijn gevoel op het toneel van de
wereldvrede en menslievendheid eerder naar de diepste duisternis op weg zijn. Elke week denk ik:
nu eens niet over verantwoordelijkheid en ethiek preken, Berkvens, maar het lijkt of het toneel die
pas steeds maar weer afsnijdt. En dan komt de Ekklesia met Hosea op de proppen, dat gaat over
hoe het volk Israél steeds maar weer God verloochent. Dat is de HEER zo zat, dat Hij Hosea laat
trouwen met een overspelige vrouw die allerlei kinderen krijgt waar alleen maar gedonder mee is.

De HEER zei tegen Hozea: Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land
maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.

Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet
meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar
borsten weghalen. Anders zal ik haar uitkleden, haar zo naakt laten staan als toen ze geboren werd;
anders maak ik haar dor als een woestijn, als een land van grote droogte en laat Ik haar omkomen
van dorst. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel.

Dit kan toch echt alleen maar door een man geschreven zijn. Prima, als benoemd wordt dat het
verloochenen van je wortels tot ellende zal leiden — dat doet het vaak — maar eerst zeggen dat
Hosea met een overspelige vrouw moet trouwen en daarna zo over haar tekeergaan en haar
vrouwelijkheid zo kapot schrijven, dat is onaanvaardbaar. Mannen plegen geen overspel? En dan
nog: overspel... waar hebben we het over? Tot slot dan de kinderen... die zijn het slachtoffer van
een vooropgezet plan en verliezen alles wat ze hebben, terwijl ze er niets aan kunnen doen. Bah,
wat een verschrikkelijk bijbelboek. En we zijn pas op bladzijde 3. En als je denkt dat het beter
wordt...

De HEER zei tegen mij: Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man
toch overspelig is, net zoals de HEER de Israélieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden richten
en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels. Ik kocht zo’n vrouw voor de prijs van vijftien sjekel zilver
en anderhalve ezelslast gerst. Ik zei tegen haar: Je zult geruime tijd in huis moeten blijven, je zult
geen overspel kunnen plegen en je met geen man inlaten. Ook ik zal niet met je slapen.
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Het kan dus inderdaad erger: ‘ Ik kocht niet zomaar een vrouw, nee, ZO’N vrouw... Dus nu KOPEN
we een ander mens en zijn daar vervolgens de BAAS over. Alsof zij geen mens is, geen waardigheid
heeft, geen zelfbeschikking en niets anders in haar leven te doen heeft dan achter zoveel mogelijk
mannen aan te gaan... Als al die mannen in die tijd zo zijn, dan is dat toch hopelijk het laatste dat ze
zou willen doen. Wat een monsters!

Luister naar de woorden van de HEER, Israélieten! De HEER voert een geding tegen de inwoners van
dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde en met God zijn ze niet meer
vertrouwd. Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord en diefstal en overspel. Het ene
bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners,
mét de dieren van het veld en de vogels van de hemel’ zelfs de vissen in de zee sterven uit.

Nu beginnen we ergens te komen. Hier wordt de metafoor die gebruikt wordt langzaamaan
zichtbaar. Een totaal gedateerde en misogyne metafoor, dat is duidelijk lijkt me, maar wat wordt
hier nu bedoeld...

Met God zijn ze niet meer vertrouwd... Er staat niet: Ze geloven niet meer in God. Nee, God gdat
ergens over. God gaat over eerlijkheid en liefde. De ontucht vindt plaats tegenover deze waarden:
eigen gewin en wat ervoor nodig is om die zo groot mogelijk te laten zijn. Meineed, bedrog, moord
en diefstal. Ja, en overspel, dat voor mij persoonlijk toch van een heel ander kaliber is dan de rest.
Dat heeft vermoedelijk met mijn eigen promiscuiteit te maken — it runs in the family zeg maar — en
natuurlijk met de altijd moeilijke omgang met seksualiteit en geloof, en dus ook in de bijbel.

Maar laten we dit nu maar eens op onze tijd leggen... De medemenselijkheid uit het oog verliezen,
waardoor het ene bloedbad op het andere volgt. Als je dat letterlijk benadert dan kun je deze paar
regels zo over de situaties in het Midden-Oosten en in Oost-Europa leggen. Al die slachtoffers, al
die wanhoop. En waarom? Omdat vreedzaam samenleven niet mag lukken. Van beide zijden is er
meineed en bedrog, is er moord en diefstal. Er worden beelden van elkaar geschetst waardoor
geweld als enige antwoord overblijft. En achter dat antwoord vandaan komen de inwoners die
bezwijken en zijn beide landen in rouw gedompeld.

We steken een kaars op voor al die slachtoffers die vallen en al die jonge mensen die tot tegen
elkaar vechten zijn veroordeeld. Al die nodeloos verwoeste levens...

Lied: ‘Enkel Stem’

Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen;
De hand die sloeg, zal ons verbinden.

Hosea is een geloofsboek, het volk moet zich weer met God gaan verbinden, daar is het hele boek
op gericht. Dus alleen God kan het antwoord zijn. En dat is in mijn ogen in elk geval onzin. Veel
vrienden en familie om mij heen hebben niets met God, en geloven ook niet, maar leven wel
volgens de waarden die hier aan God verbonden worden, eerlijkheid en liefde.

Maar goed, het volk keert terug naar God. Maar... God is niet overtuigd.

Steeds wanneer ik het lot van mijn volk ten goede keer, steeds wanneer ik Israél genees, komen
Efraims slechtheid en Samaria’s zonden aan het licht. Altijd maar bedriegen! Dieven dringen de
huizen binnen, buiten plunderen roversbenden. Het komt niet bij hen op dat ik al hun zonden
onthoud. Ze zitten verstrikt in hun daden, Ik zie die voor mijn ogen gebeuren. Met hun zonden doen
ze de koning een plezier, met hun leugens vermaken ze de leiders.
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Keer op keer keert het volk terug, om vervolgens toch weer van de door God gestelde waarden af
te bewegen. Dat is God zat, die heeft daar wel genoeg van. Het volk weet allang wat het wel en niet
moet doen, maar dat doen is natuurlijk punt twee. Hier worden heel bewust Efraim en Samaria
genoemd, maar eigenlijk geldt dit voor elk volk van toen en nu: we weten wel zo’n beetje hoe we
met elkaar om moeten gaan, maar mijn God, wat vinden we dat soms moeilijk.

Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Onze redding verwachten we niet
langer van Assyrié, op paarden en strijdwagens zullen we niet meer vertrouwen, wat we zelf
gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij U vindt een wees ontferming!

Zullen we dan nu opgelucht ademhalen? Alles is dan toch nog goed gekomen. Maar... is het
hiermee klaar en in orde? Als je je God vergeving vraagt en belooft het nooit meer te doen? We
weten dat vergeving heel vaak niet gevonden wordt en als er dan vergeven wordt, het dan tussen
dader en slachtoffer moet gebeuren. Is God hier slachtoffer, of het enige slachtoffer? Ja, het volk is
weer teruggekeerd bij God, maar komt het daarmee automatisch goed met waar dat goddelijke
over ging? Dat ging over eerlijkheid en liefde. En toch hopelijk niet alleen naar God toe, maar naar
alle mensen die bij al die conflicten betrokken waren.

Ik genees hen van hun ontrouw,

Mijn hart gaat naar hen uit.

Mijn toorn heb ik van hen afgewend.

Dan zegt Efraim: ‘Wat heb ik nog met afgoden te maken?
Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op Hem richten.
Dan ben ik als een cypres, altijd groen;

Het zijn uw vruchten die ik draag.

Die vruchten, dat zijn eerlijkheid en liefde. Ik moet onvermijdelijk denken aan de oorlogen die er nu
zijn, maar ook de verkiezingen van vorige maand. Want die eerlijkheid en liefde zijn daar ver te
zoeken. Dat komt door de mensen aan de macht, maar ook het volk dat achter waarden aanloopt
waarvan we allemaal wel zo’n beetje aanvoelen dat ze niet oké zijn. En daar zijn we niet alleen in.
Totaal geschokt keek ik naar het journaal op televisie waar de nieuwe minister-president van
Argentinié stuk voor stuk de ministeries van het bord rukte die hij af zou schaffen... Cultuur,
onderwijs, ga zo maar door. En ja, ook vrouwenzaken kon verdwijnen. In ons eigen land kunnen we
er ook wat van. Als we het dan over overspelig hebben, dan is het misschien wel ons stemgedrag.
Niet ten opzichte van partijen, maar ten opzichte van waarden waar het werkelijk om gaat,
eerlijkheid en liefde.

Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de
HEER zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, wie zich verzet komt ten val.

Daarmee sluit het boek Hosea af. De opbouw is helder: een metafoor over het verlies van geloof en
de waarden eerlijkheid en liefde, waarna gewaarschuwd wordt als men niet op het rechte pad
terugkeert. Als men dat wel doet, dan wordt men weer door God beschermd.

Dat alleen God het rechte pad zou bieden, is in mijn ogen achterhaald. Dat de waarden van
eerlijkheid en liefde te vaak ontbreken geldt zeker ook in onze tijd. Maar daarvoor kunnen we beter
een goede stevige Netflix-serie kijken dan dat we de gedateerde metaforen van Hosea tot ons
nemen. Die zijn dusdanig misogyn van aard, dat ze in zichzelf liefdeloos en oneerlijk zijn. Vandaag is
het Orange the World, de dag tegen geweld tegen vrouwen. Daarom slaan we dit bijbelboek dicht
om het wat mij betreft op deze bladzijde nooit meer te openen. Dat het toch in de bijbel terecht is
gekomen, lijkt mij onvoldoende grond om het daarom maar in stand te houden, omdat het
vrouwen misbruikt op een manier die we juist achter ons moeten laten.
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Daarom steken we een tweede kaars aan: voor alle vrouwen die onze aandacht en steun verdienen.

Amen

Slottekst

Als ik sterf, onthoud dan dat ik, wij, individuen waren, mensen. Wij hadden namen, dromen en
verwezenlijkingen, en onze enige fout was dat we als inferieur werden geclassificeerd.

Belal Aldabbour, Palestijns neuroloog, Gaza Stad
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