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Openingstekst: Elisabeth van Dijon 
 

O, Drie-Eenheid, die ik aanbid, 
help mij mezelf helemaal te vergeten  
om mij in U te vestigen, 
roerloos en stil, 
alsof ik reeds in de eeuwigheid was.  
 

Niets moge mijn vrede verstoren, 
niets mij uit U verwijderen, 
mijn Onveranderlijke. 
Maar elke minuut voere mij verder binnen,  
in de diepte van Uw Mysterie.  
 

Schep vredige stilte in mijn ziel,  
maak er Uw hemel van, 
Uw geliefde thuis, 
de plaats waar Gij rusten kunt.  
 
 
Lezing:  
1 Koningen 19: 4-13 (NBV 21)  
Elia trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend 
naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan 
mijn voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem 
aanraakte en zei: ‘Sta op en eet wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in 
gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer 
onder de struik liggen. Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 
‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten en 
gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot 
hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te 
brengen. 
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb 
me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. 
Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ 
zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een 
grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, 
maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in 
die aardbeving bevond de HEER zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond 
de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg 
hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen 
klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 
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Uit het boek van: Byung-Chul Han, Vita contemplativa.  
Walter Benjamin vertelt in een van zijn boeken een klein verhaal. Daarin schets hij een gelijkenis 
van het gelukte leven. De hoofdfiguur is een harde werker die zijn ‘lopende zaken’ vastberaden en 
met de grootste zorg afhandelt. Hij houdt alles bij, tot het kleinste detail. Als het om een afspraak  
gaat is hij ‘de stiptheid zelf’. Voor hem bestaat niet ‘het kleinste spleetje waarin de tijd wortel had 
kunnen schieten’. Vrije tijd kent hij dus niet. Als man van de daad is hij echter extreem ongelukkig. 
Dan gebeurt er iets onverwachts, dat een radicale verandering in zijn leven tot gevolg heeft. Hij 
gooit zijn horloge weg en oefent zich in te laat komen. Pas als de ander allang weg is, neemt hij 
plaats ‘om te gaan zitten wachten’. Nu gebeuren er dingen vanzelf, zonder zijn toedoen, en het zijn 
dingen die hem gelukkig maken. De wegen des hemels worden hem geopenbaard: ‘Vrienden 
kwamen bij hem op bezoek wanneer hij het minst aan hen dacht en hij ze het meest nodig had, en 
zijn geschenken, die niet duur waren, kwamen precies gelegen, alsof hij de wegen des hemels in 
handen had.’  
 
Overweging 
Misschien maar beginnen met een verhaal. Dat is tot me gekomen door een guilty pleasure: Netflix. 
Waarom dat verhaal in mijn leven kwam, een serie met als titel Mr Sunshine, weet ik niet. Het heeft 
me wel aan het denken gezet, ook over onze cultuur.  
We zijn in Zuid-Korea, eind 19e eeuw, in een van de drie keizerrijken die Korea toen rijk was: 
Yoseon. De hoofdfiguur is een Amerikaanse officier van het Korps Mariniers dat daar toen gelegerd 
was. Een man met Zuid-Koreaanse roots, die ooit in Yoseon als slaaf opgroeide. Hij was er in 
geslaagd te vluchten, naar de VS. Maar hij kwam terug, juist op die plek. Hij wordt hevig verliefd op 
de kleindochter van een aristocraat, nauw verbonden aan het keizerlijke hof. Een onmogelijke 
liefde, ook vanwege het enorme klassenverschil. Bovendien is zij voorbestemd om te trouwen met 
een ander. Er is nog veel meer over te vertellen, maar nu is belangrijk dat ik in deze film iets 
ontdekte dat ik later ook terugzag in andere culturele uitingen vanuit en in dit land. Wat me daarin 
op begon te vallen was een geheel andere onderlinge omgang met elkaar dan wij gewend zijn in 
onze westerse context. Daarmee geconfronteerd wordt je westers geduld zeer op de proef gesteld.  
 
Het is een uiterst traag spel van toenadering, afstand nemen en opnieuw toenadering. 
Sleutelwoorden zijn: beleefdheid, de ander in zijn/haar waarde laten, respect, geduld en heel lang 
wachten tot het zover is. Ik moet zeggen dat me dit goed deed, zeker als je het vergelijkt met de 
cultuur waar wij deel van uit maken, waar snelheid, handelen, haastige behoeftebevrediging, soms 
grensoverschrijding, ongeduld, vaak een gebrek aan respect de boventoon voeren. Maar wat me 
vooral opviel in die vreemde cultuur was dat ‘wachten’, dus niets of nauwelijks iets doen.  
 
En toeval of niet. Nog niet lang geleden kwam ik in contact met het gedachtengoed van een 
gevierde Duitse filosoof met Koreaanse roots, hoogleraar in Berlijn, Byung-Chul Han, die onder 
meer een boekje had geschreven over inactiviteit. Hij nam er het verhaal van de filosoof Walter 
Benjamin in op, dat we zojuist lazen. Daar gaat het over een man, die het een zonde vindt tijd te 
vermorsen. Altijd in de weer, een ijverig persoon, die toch niet gelukkig blijkt. Misschien kennen we 
ook zulke mensen en wie weet zijn we het zelf. Waarom hij ongelukkig is, weten we niet. Maar hij 
gaat een weg die velen voor hem en na hem gegaan zijn. De weg van het uithouden, het niet 
weten, het wachten, vertrouwen, van geloof: alsof hij, zoals Benjamin zegt, “de wegen van de 
hemel in handen had.”  
 
Ik heb een aantal maanden hier in de Ekklesia rond gelopen en wat me van het begin af aan opviel 
was een enorme activiteit, er werd en wordt veel gedaan, veel opgepakt. Prachtig natuurlijk, want 
er gebeuren schitterende dingen in deze gemeenschap. Maar wat ik eerlijk gezegd wel miste was 
die andere kant van geloven: van niet weten, van afwachten, van vertrouwen in dat geheimenis 
waarvan je bevroedt dat het zich zal aandienen.  
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In de afgelopen jaren ben ik als rechtgeaarde protestant daar de waarde van gaan in zien. 
Misschien viel het me daardoor extra op. De Karmelitaanse traditie bracht me op die weg. In iedere 
kloosterkamer hangt de regel van Karmel. Wat zo mooi is, is dat er ook een leeg gedeelte in voor 
komt. Het geheimenis. In deze traditie leefde ook Elisabeth van Dijon, die ons in de Introtitus na 
kwam. In ieder Karmelitaans klooster zie je afbeeldingen van Elia, die op de Karmel een enorme 
godservaring had. Daarover straks meer.  
 
Ik heb mogen ervaren hoe die spirituele traditie van belang kan zijn voor een mens, maar ook voor 
gemeenschappen, in het klein, maar ook op het niveau van onze dolgedraaide samenleving. 
Misschien is dat wat Han in zijn boekje de vita comtemplativa noemt, want onder die noemer is 
veel van deze en andere spirituele rijkdom vanuit die traditie samen te vatten.  
 
Maar, het kan ook dichter bij huis. Want we hoeven eigenlijk alleen maar de bijbel op te slaan om 
hiermee in aanraking te komen. Zeker in de verhalen van de profeten die hier in de afgelopen 
weken in de Ekklesia de revue hebben gepasseerd. Ook van profeten die ons uit andere tradities 
werden aangereikt. Bij hen was er steeds dat moment, dat een stem werd gehoord. Dat je werd 
aangesproken. Een ongehoorde stem waarin het geheimenis van de Eeuwige werd geopenbaard.  
Zoals bijvoorbeeld Mozes merkte daar bij dat braambos. En bij dat magistrale moment, midden in 
de woestijn, als er bijna aanraking plaatsvindt met de Eeuwige, op de berg Sinaï. Toen de 10 regels 
voor een goed samenleven werden aangereikt: de kern van de Thora. Geen toeval dat het verhaal 
van Elia dat we vanmorgen lazen, zich daaraan spiegelt.  
 
Opmerkelijk is dat deze godservaringen vaak plaatsvinden als een profeet niet meer weet hoe het 
verder moet. Murw geslagen door de harde confrontatie met een onwillige omgeving. Tandeloos, 
machteloos. Ook in het verhaal van Elia gebeurt dat, we hoorden het. We zagen het haast voor ons. 
Voordat de zaligheid van Aanwezigheid zich aan hem voltrok was er een moment van ontreddering. 
Van niet weten. Bij de pakken neer. Maar in de uitzichtloze woestijn kondigt zich de Aanwezigheid 
al aan: een boodschapper van de Eeuwige schiet te hulp en zet Elia op beide benen. En daarna ging 
hij de berg op. Net als toen hij die andere berg, de Karmel opging. Op zoek naar de Stem. Karmel 
betekent ‘de wijngaard van de Heer’. Waar Elia’s altaar wel vlam vatte en die van de priesters van 
de Baal niet. Aanwezigheid!  
 
Daar boven op de Horeb gebeurt het weer: net als toen bij Mozes, op de Sinaï in de woestijn. Zo zijn 
die twee bergen van heiligheid als het ware samengesmolten in het oude verhaal van Israel. Ook 
Elia moest niets doen, afwachten en wachten en niet weten wie het is die zich daar lijkt aan te 
dienen. En wat we zien is dat Elia probeert te begrijpen. En hoe menselijk. Hij gaat hard aan de slag 
met zijn godsbeelden: storm, vuur en bevingen trekken aan hem voorbij. Totdat zich het 
geheimenis aandient in een zacht fluisteren, een stilte. Dan pas is er de stem van de Eeuwige, die 
die vraag der vragen stelt voor ieder mens: wat doe je hier? Ook aan ons gesteld. Wat doen we hier 
op deze aarde? Wie zijn we en wie we willen zijn?  
 
Han noemt dit in zijn boekje ‘inactieve bezinning’. Dat is, en ik citeer: “de betovering van het er, dat 
zich aan het handelen onttrekt. Dat begint met wachten. Het wachten is een vermogen dat alle 
daadkracht te boven gaat. Wie zich schikt in het kunnen wachten overtreft al het presteren en de 
bijbehorende successen. Pas in het wachten zonder intentie, in het wachtend verwijlen wordt de 
mens die ruimte gewaar waarin hij zich altijd al bevindt: in het wachten wordt het menselijk wezen 
geconcentreerd, alert op datgene waar het thuishoort. De ‘inactieve bezinning’ bespeurt de glans 
van het onopvallende, van het niet maakbare, van het onbeschikbare, dat zich aan elk nut, aan elke 
doelstelling onttrekt.  
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Even verder op voegt Han daar aan toe: wij kunnen niet over deze stemming beschikken. Zij 
overkomt ons. Het is niet mogelijk haar willens en wetens op te roepen. We worden er veeleer in 
geworpen.  
 
Ja, zo komt nietsdoen in de buurt van zaligheid. We mogen ons in deze bezinning gelukkig prijzen 
en opgelucht opademen. We hoeven ook niet steeds weer te vluchten voor alleen zijn, voor onze 
angsten, voor de vraag naar het waarom van dood en leven. Maar gewoon luisteren, gespitste 
oren, in stilte. Maar wel met het oog op wat we kunnen doen, met liefde, in deze wereld.  
Mag het zo zijn.  
 
Slottekst 
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